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ZER MECİDİYEKÖY 


VADİKORU 


MEVSİM İSTANBUL 


Mutfağınızda yaşama yer açan tasarımı, sıra dışı yalınlığı ve her ayrıntısındaki kusursuzluk arayışı ile Arya, sizi ilham verici bir dünyaya davet ediyor... 
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Nidapark İstinye 


TOKİ iştiraki EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirre Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. 


LÜKS BİR HAYATIN 
SINIRLARI OLMAYABİLİR. 


Ama projesi çizilebilir. 
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<STAHİNCİOĞLU 


/ 
ÖĞE 
N EVLERİ 


Teni komşularınız; rüzgar sesi, toprak, 


gökyüzü ve yapraklar 


Gökyüzünün ne kadar mavi ve yeşilin ne kadar derin olabileceğini görmeniz için ber sabah yeni bir masala uyanın istedik. Uçsuz bucaksız bir koru manzarasına bakarken; yeşil bir ormanda yüzercesine, serin bir 

yağmurun ıslattığı çimin kokusunu, güneşli bir rüzgarın salladığı yaprakların sesini duyun istedik. 


Gülnar Koru Evleri, İstanbul'un havası en temiz bölgesi Zekeriyaköy'de bir korunun kıyısında yer alan ve “LEED For Homes" sertifikasına aday bir projedir. 'Residential Real Estate' kategorisinde Türkiye'den “Luxury Lifestyle Awards" ödülüne aday gösterilen Gülnar Evleri projesini hayata geçiren Deneyim İnşaat tarafından bir devam projesi niteliğinde gerçekleştirilmektedir. 


 N GÜLNAR 


Iletişim 
Adres : Levent Mah. Karanfil Sokak No:15 34330 Beşiktaş - İSTANBUL EN nu 
Telefon : (0.212) 269 27 13 

Web o: www.gulnarkoruevleri.com 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bii 
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İNTERAKTİF DERGİ İLE FARKLI BİR DENEYİM! 


HEMEN KEŞFETMEK İÇİN 
AR KODUNU OKUTUN! 
OR Kodu sadece iPad 


uygulamamız içindir. (sl j 


Tüm akıllı telefonlar ve Android. « için Turkcell Dergilik veya Dijimecmua uygulamalarını indirebilirsiniz. 
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Tasarruf mu? İlerleme mi? ME 


Adına 
Ender Cin 
Son dört yı Ida ürkiye ekonomisinin en önemli taşlarından biri YAYIN DANIŞMANI , olan gayrimenkul sektörü, sürdürülebilir büyüme Can Erçakıca internette hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye GENEL YAĞIN YÖNETMENİ gayrimenkul devam ediyor. Tasarrufa dayalı gayrimenkul Zeynep Hamlacıbaşı sektörü diyebileceğimiz 2017 yılına baktığımızda zeynep(dekareyayin.com ile ilgili yüzde 40 oranında büyüme yaşandığı sonucu ortaya YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ aramaların çıkıyor. Geride bıraktığımız yıl, İstanbul genelinde 2 milyon Selen Çeliker 


200 bin metrekare arsa üzerinde yükselen yaklaşık 37 bin 

oranı yüzde konutluk 68 yeni markalı konut projesi görücüye çıktı. İnşaat 
253 arttı! firmalarının megakentte satışa sunduğu konutların toplam 

" yatırım değeri ise 31 milyar TL. , xy? 

Sektörel araştırmalar yeni ev hayali kuranların 30-31 Aralık ve ei GRUP DİREKTORU 

1 Ocak tatilini kapsayan dönemde yoğun şekilde ev arayışına elifcinGekareyayin.com 

yöneldiğini ortaya koyuyor. Ev arama oranında geçen yılın ; Zi 

aynı dönemine göre yüzde 7'lik bir artış görülürken, kiralık ev m ie 

arayışları yüzde 18,1lik kısmı oluşturuyor. Bu kitlenin yüzde elifhekareyayin.com 

51'i erkeklere, yüzde 49'u ise kadınlara ait! e 

Teknoloji, günden güne daha ulaşılabilir hale gelmesiyle ee 

birlikte hayatımızın her alanında ilk sırada yer alıyor. Yıllar e e esi 

önce gayrimenkul alımlarında yapılan araştırmalarda farklı a AMR 

metotlar kullanılırken, günümüzde bu metotlar yerini internet a © 

ve mobil uygulamalara bırakıyor. Son dört yılda internette asliunsal&ekareyayin.com 

gayrimenkul ile ilgili aramaların oranı yüzde 253 arttı. ELE Ni 

Gayrimenkul satın alanların yüzde 90'ı gayrimenkulü satın Me 

almadan önce internette araştırıyor. Yeni ev satın alacakların fatindmlu&ekreyayin.com 

yüzde 89'u cep telefonu ile anında araştırma yapmaya z N 

başlıyor. Aynı kesimin yüzde 68'lik bir kısmı ise, akıllı De 

telefonlar için geliştirilmiş özel aplikasyonları kullanıyor. deryaozturkdekareyayin.com 

Son dönemin yeni gayrimenkul trendi ise; temalı konut 

projeleri. Hayata geçirilen projelerin belirli temalar 

çerçevesinde tasarlanması fark yaratan önemli etkenlerden. 


YAZI İŞLERİ 
Yağmur Özdemir infodekareyayin.com 


>) 


FOTOĞRAF EDİTÖRÜ 
Haydar Erçin 


Golf temalı projeler, havuz temalı projeler, doğaya daha yakın KATKIDA BULUNANLAR 
| tutk eleğin ls ik ti si b Volkan Doğar, Salin Mülayim, 
olma tutkusuyla, köy, doğa, orman konseptli projeler bu Emel Murtezaoğlu, Berk Göral, trendin bazı örnekleri diyebiliriz. Bu oluşumlar içinde bisiklet Eray Kıray, Murat Emre parkurları, çocuk oyun alanları ve su alanları vazgeçilmezler EE i d İirle li sleneleiiile ” İRTİBAT ADRESİ arasında yer alırken gelişen teknoloji ile her geçen gün Abide-i Hürriyet Caddesi daha gelişmiş eğlence alanları projelere dahil oluyor. Arpasuyu Sok. Birlik Ap. 
Bunun gelecekteki ilk örneği ise; son dönemlerde özellikle e ar 
AVM'lerde sıkça rastladığımız hareket simülatörlerinin © Gi yakında büyük projelerde daha geniş alanlarda yer alacak © facebook.com/exclusivehomestr olması. Dopdolu bir gündemle ve birbirinden ilgi çekici instagram.com/exclusivehomesir projelerle Mart ayında görüşmek üzere... GENEL DAĞITIM Dergi Pazarlama AŞ. (DPP) 
YAYIN TÜRÜ 
GN Zoynap Fanlaabaşı Mi 
BASKI - CİLT 


VERİTAS BASIM MERKEZİ 
Tuzla Kimya San. OSB 
Melek Aras Bulvarı 
Analitik Cd. No: 46 

Tel: 44413053 
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YENİ DÖNEM BAŞLIYOR 


Akustik Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Türker Talayman, “Yapılarda 
Güvenlik ve Konfor Duvarla Başlar” etkinliğinde, yapı ruhsatı almak için yapılan başvurularda tüm evrakların dosya olarak sunulması gerektiğini, eksik evrak durumunda ise ruhsat verilmeyeceğini söyledi. 


ÇEVRECİ KOLEKSİYON 


BOCCHI, tasarım ve teknolojinin buluştuğu yeni armatür koleksiyonu ile doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayarak banyo deneyimlerine farklı renk seçenekleriyle konfor ve estetiğin yanı sıra ekolojik bir duyarlılık kazandırıyor. 


MÜTHİŞ KAMPANYA 


Ankara'nın en özel projelerinden Koordinat Çayyolu'nda ev sahibi olmak isteyenler için, Emlak Konut önderliğinde yeni yıla özel yüzde 10'dan başlayan peşinat, sıfır faiz 

ve 84 ay vadeli çok özel kampanya başlatıldı. Gerçekleştirilen kampanya, 
30 Mart 2018'de son bulacak. 
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Subat 
2018'e 
Kadar 
KDV 
Hediye 


Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, Kasım ayında başlatmış oldukları kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğini söyleyerek Şubat 2018'e kadar KDV'yi kendilerinin karşılayacağını belirtti. 


Z Yıldırım, Kasım ayında başlatmış oldukları kampanyanın satış anlamında olumlu etkilerinin olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Yüzde 18 KDV kısmını şirket bünyemizden karşılayarak başlattığımız kampanyayı yatırımcılarımıza sunarak karar verme sürecini hızlandırmış oluyoruz. Bu sayede vatandaşımızın cebini düşünürken aynı zaman- 


da da Türkiye ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Kampanya süresini aldığımız olumlu dönüşler sebebiyle Şubat 2018'e kadar uzattık. Sektörümüzdeki canlanmayı desteklemek, satışların devamlılığını sağlamak, ticari alan alışverişini hızlandırmak ve ülkemize katma değer üretebilmek için böyle bir noktada taşın altına elimizi koymaya çalıştık.” 


51 
Kablolara 


Son 


Legrand Grup, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği ZigBee kablosuz ürünler ile yaşam alanlarında duvarların zarar görmemesi için kablosuz estetik çözümler sunuyor. 


Z. kablosuz ürünler ile yaşam alanları için alternatif çözümler yaratan Legrand; 2.4 GHZ frekansında vericiler ve alıcılar kullanarak tek bir noktada 65 binden fazla adres- 


lemeyle cihazın aynı anda sistemde bağlı kalmasını sağlıyor. Aydınlatma, panjur sistemleri ve teknik alarmların kontrolünü sağlayan ZigBee, kablosuz altyapısı sayesinde birçok 


kablolu sistemle rahatlıkla entegre olabiliyor. 
Livinglight, Axolute ve Celest çerçeveleriyle de rahatlıkla uyum sağlayan ZigBee, aynı zamanda |OS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden uzaktan erişim sağlayarak yaşadığınız yeri dünyanın her yerinden kontrol edebilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca iki tuş ile de kolayca programlanabiliyor. 


ŞİMDİ 
SENİN ZAMANIN! 


Size ve sevdiklerinize daha fazla zaman yaratmak için işinizi, evinizi, okulunuzu, sosyal hayatınızı ve dahasını İzmir'de tek bir yerde buluşturduk. 


İzmir'in en değerli lokasyonlarından birinde, Bornova Yeni Kent Merkezi bölgesinde 

yer alan Folkart Time ile... 

Daha fazla zaman, daha fazla hayat! 


7 iğ j İ | İN 
(44 Aa 


inmeli MEL Ae 
1 11 13 i 


— 


: gi 


. 

E 

I 
A 


ri meyi 
BiniE | 
Ii 


444 22) /8 FOLKART 


is. 


Mam 
TTTTTİLİ 


# izzz 2 


Lansman Öncesi Satışlar Başladı 


Beylikdüzü'nde hayata geçirilen Marmara Evleri 4'te lansman öncesi ön satışlar başladı. Projede konut alıcılarına bankasız ve vade farksız ödeme avantajları sunuluyor. 


. 
hlas Yapı, aile öncelikli modern hayatın ihti- 


ri serisinin en yenisinde, lüks ve konforlu daire- 


yacı olan yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor. Aynı bölgede inşa ettiği Marmara Evleri 1, 2 ve 3 projelerinde toplam 5 bin 400 aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı, Marmara Evleri 4'te konut alıcılarına sunduğu bankasız ve vade farksız ödeme avantajlarıyla yoğun ilgi görüyor. Beylikdüzü'nde inşa edilen, Marmara Evle- 


ler esnek ödeme şartları ve avantajlı fiyatlarla yatırımcıların beğenisine sunuluyor. Ön satışların başladığı projede daire bedelinin yüzde 50'si teslimde alınıyor. Toplamda 639 daire ve 
44 adet dükkanın yer alacağı Marmara Evleri 
4, modern mimarisi ve geniş peyzaj alanıyla bölgeye değer kazandırmayı hedefliyor. 


Sinemayı Evinize Taşıyın 


Ev otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy, geliştirdiği motorlu projeksiyon sistemleri ile sinema keyfini evinize taşıyor. 


Sı sinemaseverler için ürettiği Somfy Motorlu Projeksiyon Perdesiyle evinizin bir odasını küçük bir dokunuşla sinema salonuna dönüşüyor. Somfy Motorlu Projeksiyon Perdesi, ideal ortamı koltuğunuzdan kalkmadan kolayca yaratmanıza olanak sağlıyor. 
Somfy ile film perdenizi, motorlu jaluzinizi, aydınlatmanızı ve hatta ses/görüntü sistemi- 


nizi tek bir uzaktan kumanda, tablet ya da akıllı telefon ile kontrol edebilirsiniz. Somfy Motorlu Projeksiyon Perdesi, filminiz bittikten sonra yukarı doğru sarılarak kompakt bir ünite haline geliyor. Genellikle duvara monte 


edilen bu teknolojik sinema perdesi isteğ bağlı olarak estetik ve çekici bir çözüm için tavana da entegre edilebiliyor. 


İNTERNETTEN 
DÜNYA'YA 


Cathay Group'un yıldız projeleri Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy dünyayla buluşuyor. Nivo İstanbul projesinde 
“webchat” teknolojisiyle Türkiye'nin 8 
bin 848 kilometre uzağındaki Kanada ve 4 bin 338 kilometre uzağındaki İngiltere'deki yatırımcılara satış gerçekleştirildi. 


- 4 kafi Ti © 
KAÇIRILMAYACAK 
FIRSAT 


Çukurova Gayrimenkul güvencesiyle Kartal'da yükselen hemen teslim Çukurova Balkon'da gerçekleşen “Yüzde 5 peşin, hemen taşın” kampanyası sadece 20 bin TL peşinat ve bir yıl sonra 60 bin TL ödeyerek 
120 ayda aylık 4 bin 500 TL taksitle 
konut sahibi yapıyor 


UNICERA'YA HAZIR 


Seramik sektörünün köklü markası 
Seramiksan, 2018 koleksiyonunu 27 
Şubat - 3 Mart tarihlerinde Unicera Seramik, Mutfak, Banyo Fuarı'nda sergileyecek. Yeni koleksiyonda yer alan full body ve color body ürünlerin ziayeretçiler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. 


ARCHİTECTURE 


< * BEKLENMEDİK EZ 
İSTANBUL KADAR SIRADIŞI Şi 


Bir başkadır aşk. Herkes bilmez, Beklenmediktir. Sıradışıdır. Aynı hayat gibi... 
Aynı İstanbul'u Vadikoru'da yaşamak gibi... 


PROPERTY 
K AWARDS 


2017-2018 


şimdi Ayazağa da İnvest İnşaat güvencesiyle, peyzaj alanları ve zengin donatılarıyla, N görür görmez aşık olacağınız ve her gün başka güzelliğine tanıklık edeceğiniz bir yaşamı yükseliyor. 
Vadikoru, üç tarafı Belgrad Ormanları ile çevrili 242 konut, 84 ofis ve 
12 cadde mağazasından oluşan bir proje... 


Mimarisi ve konumuyla sıradışı, ayrıcalıklarıyla beklenmedik bir yaşam. 
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HEMEN TAŞIN 


Eroğlu Gayrımenkul'ün Bursa'ya değer katan projesi Harmony 


— 


Towers 1.900.-TL taksit ve O peşinat seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. 
Harmony Towers ayrıcalığını hemen 


yaşamak isteyenlere sunulan avantajlı kampanya, 28 Şubat'a kadar devam edecek. 


TASARIM VE 
İNOVASYON 


Kaleseramik, 'UNICERA İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda; 


inavasyon ile tasarımın öne çıktığı farklı renk ve ebatlardaki karolarla birlikte; vitrifiye ürün ailesi, banyo mobilyaları, 


armatür ve duş sistemlerine kadar geniş ürün gruplarını sergileyecek. 


AKILLI ÇOZUM 

KONE'nin Residential Flow adını verdiği sistem, mobil ve bulut teknolojilerini kullanarak konut sakinleri için üstün konforun kapılarını açıyor. Residential Flow; bina içi kolay erişim, ziyaretçi yönetimi ve bilgi iletimi alanında sakinlere akıllı çözümler sunuyor. 
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399 bin TİZye Yeni Bir Hayat 


Moment İstanbul projesi yeni yıla özel hazırladığı kampanya ile 2018'de, 
2017 fiyatlarıyla konut sahibi olmak isteyenleri hayallerine kavuşturuyor. 


C Yapı tarafından İstanbul'un en hızlı 

gelişen bölgesi Kartal'ın merkezinde inşa edilen Moment İstanbul, 2018'e kârlı bir kampanya ile girdi. 2017 fiyatlarının yeni yılda da aynı şekilde geçerli olacağı projeden 
3 bin 990 TL peşinat ödeyerek ev sahibi olmak mümkün. Yüzde bir peşinatla sunulan dairelerin fiyatları 399 bin TL'den başlıyor. 
İki kule üzerinde 731 konut ve 12 ticari alan- 


dan oluşan proje, yatırımcılara Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası gibi anlaşmalı kurumlarla kişiye özel ödeme planı da sunuyor. Adalar manzarası, estetik mimarisi ve sosyal donatılarıyla bölgeye değer katan Moment İstanbul'da, geniş ve ferah bir tasarıma sahip 141'den 441'e kadar uzanan çeşitte residence ve homeoffice alternatifleri yer alıyor. 


Banyo Keyfini Maksimum Yaşayın 


G ROMHE'nin farklı akış şekillerine, özel tasarımlara ve kişiselleştirme özelliğine sahip duş başlıkları banyo keyfini en üst düzeye çı- 


Dünyanın önde gelen sıhhi tesisat üreticisi 
GROHE'nin her ihtiyaca özel çözümler sunan duş başlıkları ve sistemleri, doğadan ilham alan tasarımlarıyla fark yaratıyor. 


ke hitap ediyor. Her gün kişiselleştirilmiş bir duş deneyimi sunan GROHE Power&Soul© duş sistemleri, duvara kolayca sabitlenerek 


karıyor. Hale şekli ile estetik su akışı veren v 

su tasarrufu teknoloji sayesinde yağmur akışı ile düşük basınçlı Akıllı Yağmur akışı arasında tek tuşla geçiş sağlayan Rainshower Next Generation, 12 farklı renk seçeneğiyle her zev- 


hem işlevsel hem de görsel açıdan banyolara değer katıyor. GROHE Rainshower © Smart-Control 360 duş sistemi tek tuşla canlandırıcı veya rahatlatıcı, uyarıcı veya yatıştırıcı bir akış moduna geçiş sağlıyor. 


Sİ Mimari Sistemler 


Tİ ik inter 
İT Keen Kapi 


Örenler 


öve 


Mlp 
Mi Konpasit Pay 


SARAY Jalüminyum SARAY Alüminyum  SARAY'İNNC GARAY'fcorm SARAY'İPvc SARAY'Az 


WWWw.saray.com 


Gl, FARM ROT 


ETKİLİ 
İLETİŞİMİN 
SIRLARI 


inoaş GYO Kitapları'ndan çıkan 'Liderlikte Etkili İletişimin Sırları”, liderler, yöneticiler ve bu konumları hedefleyenler için kurumsal çerçevede kullanılabilece pratik ve etkili iletişim yöntemlerini içeriyor. Sinpaş GYO Genel Müdür Yardımcıs Barış Ekinci, daima yenilikçi vizyon yansıttığını şu ifadelerle vurguladı: “Sadece faaliyet alanlarımızda değil, her alanda 


Yöneticiler İçin 
Yeni Bakış Açısı 


Gail T. Fairhurst'un kaleme aldığı “Liderlikte Etkili 
İletişimin Sırları” kitabı, Sinpaş GYO Kitapları ayrıcalığıyla okuyucularla buluşuyor. 


yeniliğe açık olmaya, sürekli gelişime inanıyoruz. Dünyadaki hızlı değişim sürecine ve zamanın ruhuna ayak uydurmak yeterli değil, değişimin kurallarını da belirleyen olmak gerekiyor. Sinpaş GYO Kitapları da bu anlayışla iş dünyasına ışık tutmak, rehberlik etmek misyonunu üstleniyor. Yeni kitaplarla, iş dünyasına kültürel değerler kazandırmaya devam edeceğiz.” 


Yalıtımın Bilinmeyenleri 


Konuşuldu 


GNYAPI 7. Konut Yöneticileri Mantolama Konferansı'nda yalıtım ile ilgili bilinmeyenleri paylaştı. 


Mya ki e 
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/ Konut Yöneticileri Mantolama Konmferansı, yalıtım sektörünün önemli isimleriyle 700'ü aşkın konut yöneticisini bir araya getirdi. Isı Yalıtımının Önemi ve Sağladığı Katma Değer” temasının işlendiği konferansta GNYAPI Yönetim Kurulu Başkanı A. Bülent Güney yalıtım konusuyla ilgili merak edilenleri anlattı. Konferansta, ödeme koşulları, kredi seçenekleri, sağlanacak tasarruf miktarları, amorti süreleri gibi önemli sorular yanıtlanarak nihai tüketicinin daha bilinçli karar alması için önerierde bulunuldu. GNYAPI Yönetim Kurulu Başkanı A.Bülent Güney konuyla ilgili olarak; “Yalıtım ile binalarda sağlanacak en az yüzde 50O'lilik tasarruf oranıyla, Türkiye'nin 
toplam enerji faturasının yaklaşık yüzde 15 
oranında azaltılabilmesi mümkün” dedi. 


TESLİMLER 
YAKLAŞIYOR 


Doğa Madencilik imzası ile Bakırköy'de hayata geçirilen Pruva 34'te teslimler Haziran 2018'de gerçekleşecek. Eşsiz lokasyona sahip projeden konut sahibi olmak isteyenler için 60 ay sıfır faiz avantajı devam ediyor. 


TASARIM HARİKASI 


Panasonic Eco Solutions Türkiye'nin VİKO markası altında ve Karre 

Style serisi içinde yer alan Sevgililer Günü'ne özel tasarım Aiko ile Ren elektrik anahtarı ve priz serisi ile aşkın sevimli hallerini çizgi karakterlerle 

en esprili şekilde yaşam alanlarınıza taşıyabilirsiniz. 


BANYODAN YAYILAN 
HİJYEN 


Banyoları yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam eden Geberit'in banyoda hijyen problemi için özel olarak tasarlanan CleanLine Duş Kanalları, kir ve bakterilerin duş alanında birikmesine engel oluyor. 
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Finally, it's here: a truly invisible hydromassage system, for designs with absolutely clean lines and tubs completely free of external outlets and jets. 
The Ghost system, an exclusive Treesse patent, is named for the invisibility of its hydromassage system, completely built-in inside the tub. The system features a thin opening around the inside edges that houses a great number of properly oriented jets. 


ai DP (7) Treesse Türkiye www.semcollections.com 
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NORFİN PRATA LIZBON 


Portekiz'in En İddialı Gayrnmenkul Projesi 


Norfin güvencesiyle Portekiz'in en iddialı gayrimenkul projesi olarak hayata geçirilen Prata Lizbon, uluslararası yatırımcılara Avrupa'da kazanç fırsatları sunuyor. 


ortekiz'in önde gelen gayrimenkul yönetim şirketlerinden Norfin 

tarafından hayata geçirilen Prata 

Lizbon projesinin ilk aşaması tamamlandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'un en iddialı ve büyük mimari projesi olan Prata Lizbon, 244 bin metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde toplam 499 lüks konut olarak inşa ediliyor. Lizbon'un en hızlı büyüyen Pargue das Naçöes' bölgesinde konumlandırılan proje, tek odalı dairelerden 6 odaı dublekslere kadar farklı ihtiyaçlara göre onut çözümleri sunuyor. Projede konut seçeneğinin yanı sıra çalışan kesim için ofis seçenekleri de bulunuyor. 


Yatırımcılar takipte 
Lizbon'un kuzeydoğusu'nda eski sanayi 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bölgesinde inşa edilen Prata Lizbon projesi, modern mimarisi ve Portekiz kültürünü harmanlayan çizgisiyle tüm Avrupalı yatırımcıların şimdiden dikkatini çekmiş durumda. 
Proje aynı zamanda, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen Türk yatırımcılara da avantajlı fırsatlar sağlıyor. Prata Lizbon projesi tasarlanırken hem manzaralı bir bölgede, hem de doğayla iç içe olmasına oldukça önem verildi. Bu sayede proje, Tagus nehri kıyısında, bolca yeşil alana sahip olacak şekilde inşa ediliyor. Prata Lizbon projesinin mimari tasarımını Paris'in ünlü George Pompidou Merkezi, Londra'daki Abridge Kulesi ve Osaka Havalimanı gibi uluslararası işleriyle tanınan Pritzker ödüllü İtalyan mimar Renzo Piano'nun kurduğu Renzo Piano Building Workshop üstleniyor. 


RENZO PIANO 
BUILDING WORKSHOP 
HAKKINDA 


Paris, Cenevre ve New York'ta ofisleri bulunan uluslararası bir mimarlık şirketi olan Renzo Piano Building Workshop, 11 ortakla faaliyet gösteriyor. 1981'deki kuruluşundan bu yana Avrupa, 
Kuzey Amerika, Avustralya ve 

Doğu Asya'da 120'yi aşkın projeyi tamamlayan RPBW binaları arasında Londra Köprüsü Kulesi (The Shard), Atina'daki Stavros Niarchos Kültür Merkezi, New York'taki Columbia Üniversitesi için yeni kampus ve Paris'teki Palais de Justice yer alıyor. 
RPBW'nin çalışmalarının olağanüstü kalitesi, Amerikan Mimarlık Enstitüsü ve Kraliyet İngiliz Mimarlar Enstitüsü gibi organizasyonlar tarafından verilen ödüller ile biliniyor. 


Contemporary and refined, the Tau kitchen is the perfect place for preparing food and receiving guests. The laminated doors are highly resistant to use in the kitchen and create special atmospheres by means of 

a host of glossy or matt finishes and the exact reproduction of stone and Wood. Such solutions give the kitchen character with elegant, prestigious units that fit into any modern ambience to reflect personal taste. 


Armony Türkiye www.semcollections.com 
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TAU - Compaesition ! 


ARMONY 


ER Kartal Adi Ortaklığı'nın Ceylan 

İnşaat ve Artuklu Yatırım işbirliğiyle 

İstanbul Kartal'da hayata geçirilen 

ZER Kartal, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. 
Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen ZER Kartal projesi avantajlı ödeme, yüksek prim getirisi ve kişiye özel ödeme seçenekleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. 72 ay vadeli şekilde daire sahibi olunabilen ZER Kartal'da 
konutların metrekare fiyatı 4 bin 900 TL ile 5 
bin 500 TL arasında değişiyor. Projeden 367 
bin 500 TL ile 868 bin TL arasında değişen fiyatlarla konut sahibi olmak mümkün. Ayrıca deneyimli marka yatırımcılara 10 yıl boyunca Ceylan İnşaat garantisi veriyor. 


Konforlu yaşamın adresi 

“Önce İnsan” anlayışıyla inşa edilen ZER Kartal projesi, 141, 241 ve 311 daire seçenekleriyl toplam 320 adet konuttan oluşuyor. Projede konutların boyutları 75 ile 155 metrekare arasında değişiyor. ZER Kartal'ın sakinlerine sun- 


EXCLUSİVE HOMES| 22 


MUAMMER CEYLAN CEYLAN İNŞAAT 


Her Alanda Konfor Dolu 


Ceylan İnşaat'ın yeni girişimi ZER Kartal, yatırımcıları kaliteli bir yaşamın parçası olmaya davet ediyor. 


duğu sosyal olanaklar arasında; açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, mini sinema salonu, fitnes center, SPA, sauna, buhar odası, şok havuzu, Türk hamamı ve kapalı otopark yer alıyor. ZER Kartal, eski zamanların özlenen komşuluk ilişkilerini ve unutulan değerlerini de yeniden canlandırmayı hedefliyor. 


Büyüleyici manzaraya sahip 

ZER Kartal, hem Aydos Ormanları'na komşu, hem de Pendik Marina'ya yakın konumda oluşuyla ihtiyaç duyulan doğal yaşamı ve deniz havasını bir arada sunuyor. Merkezi konumuyla ön plana çıkan proje, otoban bağlantısına 5 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 15 dakika mesafede olmasının dışında Adalar ve Marmara Denizi manzarasıyla da ev sahibi olmak isteyen herkesi kendine büyülüyor. Huzurlu bir yaşamın kapılarını açan proje, sunduğu panoramik manzarasıyla da büyük beğeni topluyor. 
Projede hayatın 2020 yılının Ağustos ayında başlaması planlanıyor. 


YILIN İNŞAAT 
MARKASI SEÇİLDİ 


Ceylan İnşaat, İstanbul Marka 

ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri kapsamında Tincisi gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde “Yılın İnşaat Markası” ödülüne, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Muammer Ceylan ise “Yılın 
İş Adamı ödülüne değer bulundu. 
Tören sonrası duygularını dile getiren Muammer Ceylan;“Altında Ceylan İnşaat imzası olan işlerimizin taktir edilmesi bizi çok mutlu ediyor. Halk oylamasıyla ödüle değer bulunmak ise işimizde doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor. 
Uzman bir ekip tarafından bu 

ödüle değer bulunmuş olmak bizim motivasyonumuzu daha da artırdı. 
Aslına bakarsanız aldığımız bu ödül, işimizi ne kadar iyi yaptığımızın bir kanıtı. Ceylan İnşaat ailesi olarak, çok büyük bir ekibiz ve el ele vererek daha güzel işlere birlikte imza atacağız” şeklinde konuştu. 


Carmenta - Dream 


Carmenta's Dream range is the ultimate expression of a bespoke wellness cabin. 
It is a solution that is suitable for home, spa and hotel 


Carmenta Türkiye 
©(f(T1 www.semcollections.com CARMENTA 
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8 Polisan Türkiy 


TURKİYE'NİN 


ası İÇ CEPHE 


RENK HARİTASI 
BELİRLENDİ 


İç ve dış cephe boya sektörünün öncü markası Polisan Kansai, Türkiye'nin renk haritasını ortaya çıkardı. 


oyada teknoloji devi Japon Kansai, Kimya'da ise dünya lideri ABD merkezli Dow Chemical& ortaklıkları ile gücüne güç katan, Türkiye'nin en yaygın ve erişimi en rahat boya markası Polisan, 7 bini aşkın satış noktasından elde ettiği veriler çerçevesinde Renk Şifresi Danışmanı 
Zeynep Tarhan Muslu'nun katkılarıyla 2017 
yılında Türkiye'nin Renk Haritasını ortaya çıkardı. Başarılı bir renk değişim süreci geçiren Türkiye'de iç ve dış mekan renk tercihlerindeki yeni tüketici eğilimleri, minimalist bir yaşam tarzı özlemini, hafiflik —Z arayışını ve sadeleşme ihtiyacını ortaya koyuyor. 
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Dış Cephede Beyaz Asaleti Türkiye'nin 2017 Renk Haritası; dış cephelerde bu yıl daha önce hiç olmadığı kadar beyaz ve gri içeren tonların tercih edildiğini gösteriyor. Özellikle yükselen yeni yapılar, göz yormayacak ve gökyüzüne doğru yükselen bir renk akışı algısı yaratacak şekilde renklendiriliyor. Şehir siluetlerinde daha sade, tona ton geçişli renk uygulamaları dikkat çekiyor. Bahama Beyazı, Fildişi Sahili ve Kar Beyazı revaçta olan renkler iken, Sis Beyazı ise yılın en dikkat çekici beyaz tonu olarak öne çıkıyor. Gri tonunun dış cephede oldukça kendini belli etmesi Türkiye'nin 
| dış cephe renk seçimlerinde ciddi anlamda sadeleşmeye gittiğini gösteriyor. 


yösi DİŞ CEPHE 


fi 


İç Cephede Krem ve Bej Yumuşaklığı Türkiye'de iç mekanlarda ise; yine beyaz tonlar ve griler ön planda olsa da mutlaka renkli dokunuşlarla mekanları kişiselleştirme arayışı devam ediyor. İç cephelerin pigmentlerinde sıcaklık barındıran Karizmatik Krem, Açık Rildişi, Sahra Beji ve Kumsal Beji renkleri öncelikli olarak tercih ediliyor. Yine çok daha yenilikçi modern ve aydınlık dolu renkler olan Sade Bej, Romans, Yalın Beyaz ve Yeni İnci'nin revaçta olması renk seçimlerinin daha da sadeleşmeye başladığını kanıtlıyor. Türkiye'de iç mekan renklendirmede vurgu rengi kullanımının yaygınlaşmaya başladığının en önemli göstergesi ise; çarpıcı renklerin ortaya çıkardığı sonuç. Tüketici, ağırlıklı olarak beyaz ya da bejimsi bir tonla renklendirdiği mekanlarda bile ufak bölümlerde canlı renk vurguları yaratıyor. Vurgu renklerinde ise mavi, yeşil, lila gibi pastel tonlar ve kırmızı dokunuşlu bejler ön plana çıkıyor. 


GE Polisan 


HOME COSMETİICS 


TÜRKİYE'NİN 
RENGİ BIZDEN 
SORULUR 


Türkiye Renk Coğrafyası İÇ CEPHE Dünya devleri; Japon Kansai ve ABD Merkezli 


Dow Chemical ortaklıkları ile gücüne güç katan 

Polisan Kansai, eşsiz tecrübesini kullanarak 

“m Türkiye'nin gerçek renk haritasını ortaya çıkardı. 
İç ve dış cephe boya sektöründe 

daima ilklerin rengi olan Polisan Kansai, 

Türkiye'nin rengine renk katmaya devam ediyor. 


Sahra Beji 


Bayrak m) Royal Lila 


Kırmızısı a) Yeni İnci 
Romans 


Türkiye Renk Coğrafyası DIŞ CEPHE 


Gm e, ld eyazı Fildişi 
Çikolata GM sahili 
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Fildişi 
GB sahili 
Gm Periz | O Kak avıisi : 
Maldivler 
(GM Fırtına GB pembesi il Çikolata 


WBR istanbul 


* Polisan Kansai Boya'nın yaklaşık 7000 satış noktasından elde ettiği renk verilerinden derlenmiştir. 


A , fe) : n e 2 ÇAĞRI MERKEZİ 
polisankansai.com Bid /polisanhomecosmetics 444 8380 
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MEVSİMİNİZİ SİZ SEÇİN 
İstanbul'un en değerli lokasyonlarından Kağıthane'de yükselen Mevsim İstanbul ile mevsiminizi siz seçin, geleceğinizi şekillendirin. 


arılar İnşaat, konumu ve ayrıcalıklarıyla keyifli bir hayatın kapılarını aralayan 

Mevsim İstanbul ile yatırımcılara İstanbul'un mevsimsel güzelliklerini yakından yaşama imkanı sunuyor. Kağıthane'de 
6 bin 972 metrekarelik bir alan üzerinde inşa 
edilen proje, aynı kat sayısına sahip 3 bloktan meydana geliyor. Projenin içerisinde, Belgrad Ormanı manzaralı 30 adet loft daire ile birlikte toplamda 187 konut bulunuyor. Mevsim İstanbul'da büyüklükleri 105 metrekareden başlayan 211, 311 ve 411'den oluşan üç farklı daire seçeneği yer alıyor. Sarılar İnşaat, geniş ve 2.95 
metre tavan yüksekliğine sahip Loft dairelerin yanı sıra farklı büyüklükteki konut seçenekleriyle alıcılara yüksek standartlarda bir yaşam vaat ediyor. Her detayın incelikle tasarlandığı projenin en dikkat çeken özellikleri ise; yüksek tavanlı geniş lobiler, her daireye tahsis edilen depo alanları ve blokların üst katında yer alan açık seyir terasları. Sosyal hayat yanınızda Yaklaşık 
3 bin 500 metrekarelik bir bölgenin peyzaja ve 
yeşil alanlara ayrıldığı Mevsim İstanbul'da; kapalı yüzme havuzu, süs havuzları, her daireye 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ait özel otopark ve misafir otoparkı, dinlenme alanları, kaykay pisti, çocuk parkı, oyun odası, mini futbol - basketbol sahası, sguash, game center, sinema odası, fitness center, sauna, Bilardo- masa tenisi- dart salonu, 2 adet davet ve organizasyon odası, toplantı odası, her daireye özel depo alanları ve 7/24 güvenlik hizmeti bulunuyor. Zengin sosyal donatılara sahip Mevsim İstanbul projesinin aidat maliyetleri düşünülerek, projede bulunan 4 ticari alan ve 3 konutun tüm kira gelirleri yönetime devrediliyor. 


Kazançlı lokasyon 

Gayrimenkul yatırımcılarının gözde noktalarından biri olan Kağıthane bölgesinde hayat bulan ve kazançlı bir gelecek vadeden Mevsim İstanbul, lokasyonuyla da avantaj yaratıyor. 
Avrupa yakasında ulaşım akslarına yakın bir noktada hayata geçirilen proje, TEM Otoyolu- nun yanı başında konumlanıyor. Proje Maslak'a 
3 kilometre, E-5 Karayolu'na 4 kilometre, Beşiktaş'a ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 9 
kilometre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve Taksim'e ise 10 kilometre mesafede yer alıyor. 


TELL 


ALTERNATİF ÖDEME 
SEÇENEKLERİ 


İstanbul'un hızla değerlenen lokasyonlarından Kağıthane'de 
yükselen Mevsim İstanbul'da 241 
daireler 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Yeni 

yılda konut alıcılarına avantajlı kampanya başlatan Sarılar İnşaat; projede yüzde 5 peşinata 60 ay vade farksız ya da 120 ay 0.45 
vadeyle ödeme seçeneği sunuyor. 
Mevsim İstanbul'da dairelerin yüzde 50'si şimdiden sahiplerini bulurken örnek dairesi hazır projede teslimlerin 2018 yılının Eylül ayında yapılması planlanıyor. 


© MITSUBISHI 
4» ELECTRİC 


KLİMA SİSTEMLERİ 


DOĞUŞTAN ÜSTÜN 


Benzersiz performans ve baş döndürücü tasarım onun genlerinde var. 
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LEGENDERA 


Klimanın yeni yorumu. 


Yakut Kırmızı İnci Beyazı Kuzguni Siyah 


klima.mitsubishielectric.com.tr 


444 7 500 
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ürkiye'de yaklaşık 40 senelik deneyimiyle sektörün öncü isimlerinden biri 

olan Saray Alüminyum, binalarda dayanıklılığı ve estetiği bir arada sunan çözümler geliştiriyor. Kaliteden ödün vermeden, tüketicilerine daima en iyi ürünleri sunan Saray, alüminyum kompozit panel imalatında nem dayanımı, asit dayanımı, UV dayanım renk ve parlaklık stabilitesi açısından dünyada bilinen en dayanıklı boya olan Poliviniliden Florür (Pvdf tercih ediyor. Böylece binaların dış cephesinin yıllar geçse de ilk günkü gibi yeni ve dayanıklı kalmasını sağlıyor. 
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Egzoz ve hava kirliliğinin yüksek olduğu şehirerde, yapıların dış cephelerinde kullanılacak olan alüminyum kompozit panelin imalatında öncelikli tercih Poliviniliden Florür (Pvdf) boyadan yana oluyor. Saray Alüminyum, alüminyum kompozit panel imalatında sadece Pvdf boya kullanarak, binalarda dış cephelerin dayanıklılığını maksimum seviyeye çıkarıyor. Birçok kez ihracat ödülü kazanan Saray Alüminyum, 
2001 yılından bu yana İSO'nun ilk 500 büyük 
firması arasında yer alıyor ve üretiminin yüzde 35'ini farklı ülkelere ihraç ediyor. 


Saray Grup Yönetim Kurulu 
Üyesi Talin Saraylı Dikici 


67 yıldır bu anlamın peşinde olduk. 
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İNT, İstanbul'un en değerli noktalarında hayata geçirdiği çevreye duyarlı yeni nesil şehir apartmanlarıyla, şehir içindeki klasik yaşam alanlarına yeni bir bakış açısı getiriyor. MİNT markası- nın ortaya koyduğu yeni nesil apartmanlar fikri, MİNT Çağlayan ile yeniden düzenleniyor. MİNT Çağlayan; yoğun bir şehir dokusu içinde, tüm kullanılabilir alanların uygun geometri ve ölçülerde, nitelikli malzemeler ile dizayn edildiği “zekice tasarım” olarak tanımlanabilir. Bu tasarım detayıyla projede maliyet/nitelikli mekân dengesinin yakalanması hedefleniyor. 


Modüler daire seçeneği 
MİNT Çağlayan, 14 katlı tek blok üzerinde toplam 140 daireden meydana geliyor. 10 ve 141 
konut seçenekleriyle tasarlanan projede dairelerin büyüklükleri 35 ile 77 metrekare arasında değişiyor. Bunun yanı sıra daireler isteğe göre 
birleştirilerek 111 metrekare büyüklüğünde 241 
daireler de elde edilebiliyor. MİNT Çağlayan'da gün ışığının bolca hissedildiği aydınlık ve davetkar kat holleri oluşturuluyor. As-Os Mimarlık'ın mimari düzenlemelerini yaptığı projenin son 4 katında farklı cephe dokusu kullanılıyor. 
Proje ayrıca kimlikli ve uzun ömürlü bir dış cephe ve tüm İstanbul'u deneyimleyebileceğiniz keyifli bir çatı terasına da sahip. 
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Her şey düşünüldü 

MİNT Çağlayan'da; 7/24 güvenlik hizmetinin yanı sıra, dilediğinizde evinize ekleyebileceğiniz ve komşuluk ilişkilerini pekiştirebileceğiniz sosyal alanlar yer alıyor. Fitness salonu, lounge alanı, çamaşırhane gibi pek çok sosyal alana sahip olan proje, alışılmış bir ev hayatının dışında taze fikirlerle dolu bir yaşam sunuyor. Hayatı kolaylaştıran yaklaşımlar sunan MİNT Çağlayan'da daire sahipleri ihtiyaç olduğunda otoparktaki çevre dostu elektrikli arabaları ve Vespa motorları kiralayabiliyor. 
Ayrıca projede, daire sakinlerinin misafirlerini ağırlayabileceği özel misafir odaları da oluşturuluyor. Bu alanların kullanımından elde edilecek gelirlerle sitenin aidat giderlerinin düşürülmesi hedefleniyor. 


Ulaşım rahatlığı 

Satışları tamamlanan MİNT Çağlayan'nın 2018 
yılının Eylül ayında sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Çağlayan'ın merkezinde, Florence Nightingale Hastanesi'ne komşu lokasyonda yer alan proje toplu taşıma ağlarına kolayca ulaşım imkanı sunuyor. Projeden yeni açılacak Çağlayan Metro durağına 2 dakikada, Mecidiyeköy Metrobüs durağına 7 dakikada, Çağlayan Adliyesi, Memorial Hastanesi, Trump Avm ve Cevahir Avm'ye 10 dakikada ulaşım mümkün. 


ÇAĞLAYAN'DA 
YENİ NESİL 
ŞEHİR HAYATI 


MİNT'in şehir hayatına enerji katacak projesi MİNT Çağlayan, bugüne kadar alıştığınız apartman hayatına yepyeni bir yaklaşım getiriyor. 


in 


YILLIK 620 TL ENERJİ 
TASARRUFU 


Yeni nesil şehir apartmanları yaratarak sektörde hızla büyümeye devam eden MİNT, MİNT Çağlayan projesini 


“EDGE sertifikası ile taçlandırdı. 
MİNT Çağlayan, Enerji ve Su tüketim kategorisinde yüzde 30'a varan, Malzeme Kategorisinde ise yüzde 
5Te varan tasarruf oranları ile, Dünya Bankası'nın kuruluşu olan International Finance Corporation (IFC) tarafından geliştirilen EDGE sertifikasını almaya hak kazanan ilk konut projesi oldu. 
MİNT Çağlayan, tasarım aşamasından itibaren yapılan yatırımlar sayesinde aylık ortalama 50 TL , yıllık ise ortalama 620 TLenerji faturası tasarrufu sağlayacak. 


Boynunuz ağrıyacak! 


Mükemmel görünüm 


Tayf kiremit, pürüzsüz yüzeyi, canlı renkleri ve sistemi oluşturan, birbiriyle uyumlu tüm aksesuarları ile binanıza mükemmel görünümlü, sızdırmaz bir çatı sağlar. 


Yatayr 


ger. 
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Tayf Çatı | 0212 206 53 60 
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CEPHELERİN USTASI 
SUYA GEÇİŞ TANIMIYOR 


Çuhadaroğlu, PalmOfis Mersin İş Merkezi Projesi'nin cephelerine sunduğu ideal çözümler ile binalara suyun geçiş ihtimalini ortadan kaldırıyor. 


ina cepheleri için sunduğu etkili çözümler ile sektörün öncü 

markalarından biri olan Çuhadaroğlu, PalmOfis Mersin İş 
Merkezi Projesi'nin cephe çözümlerini üstlendi. Deneyimli marka, bulunduğu lokasyonun gözde projesi olan PalmOfis Mersin'de “MN 50 Giydirme Cephe Sistemi” uyguluyor. 


Özel ekonomik çözümler Çuhadaroğlu'nun projeye özel olarak tercih ettiği MN 50 Giydirme Cephe Sistemi, mikro kondens kanalı özelliği ile yapı içerisine hiçbir durumda su girişine izin vermiyor. MN 50 Giydirme cephe sisteminin farklı derinliklerdeki griyaj seçenekleri, Palm Ofis projesine özel ekonomik çözümler sunuyor. Yüksek su ve Isı yalıtımının kullanıldığı MN 
50 Giydirme Cephe Sistemi'nin proje 
tercih nedenleri arasında ise; düşük alüminyum tüketimi yer alıyor. 


36 bağımsız bölüm 

Mersin'de Yenişehir bölgesinin en prestilli iş merkezi projelerinden biri olarak yükselen PalmOfis Mersin, Cha İnşaat ve Ceha Yapı ortaklığıyla hayata geçiriliyor. 4 bin metrekarelik bir alan üzerinde konumlandırılan proje, 23 katlı tek bloktan meydana geliyor. 10 bin metrekarelik kapalı alana, çevre düzenlemesine ve otoparka sahip olan PalmOfis Mersin, 36 adet bağımsız bölüm olarak inşa ediliyor. 2017 yılının 4. çeyreği itibarıyla ince inşaat çalışmaları devam eden projenin, 2018 yılının 3. çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. 
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“İyi bir yaşam” anlayışıyla tasarlanan >... , üstün özelliklerle donatılmış örnek dairesiyle, “International PropertyAwards” 

töreninde, Avrupa'nın en iyisi ödülüne layık görüldü 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Proje içerisinde yer alan ve Büyükyalı'ya İstanbul'un kent 


dokusunu katacak tarihi yapılar, 


kültürel ve sosyal aktivitelerle canlandırılarak, günlük hayatın bir parçası haline getiriliyor. 


zak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığıyla 
Emlak Konut GYO güvencesiyle, İstanbul'un gün geçtikçe değeri yükselen lokasyonlarından biri haline gelen Kazlıçeşme sahil şeridinde hayata geçirilen Büyükyalı Projesi, ayrıcalıklı özellikleriyle sakinlerine ve misafirlerine iyi bir yaşamın kapılarını açıyor. Büyükyalı, sunduğu "iyi bir yaşam” konseptine uygun 


ve 


olarak ultralüks özelli nek dairesiyle de far tıldığı yarışmalardan ediyor. Projenin örne 


lerle donatılmış örlı kategorilerde ka- ödül almaya devam dairesi 'Internatio- 


nal PropertyAwards' töreninde Avrupa'nın 


“En İyi İç Mimari” ödü 


ünün sahibi oldu. 


Özgün detaylara sahip 
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Büyükyalı, İstanbul'un kara, deniz ve raylı 


) 


sistem tüm yeni ulaşım akslarının kesiştiği noktada ve Tarihi Yarımada'nın yanı başında, MI bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa ediliyor. Yaşamın 2019 yılında başlayacağı proje, her aile tipine uygun olacak şekilde 241, 341 ve 441 dair le tasarlanıyor. Lüks konut ve otel tecrübesine sahip Metex ile birlikte Özak GYO tarafından tasarlanan Büyükyalı İstanbul, 


seçenekleriy- 


örnek dairelerinde kişiye özel, butik tasarım hissi uyandıran özgün detaylar dikkat çekiyor. Konutların iç mimari projeleri, lüks 
onut ve konaklama mimarisi alanında 25 
yıldan fazla tecrübesi olan, hem Metex Design Group'un kurucusu hem de Metex Studio fFadar ve Metex Studio Erk'in kurucu ortak- 


Erk'in kurucu ortağı olan Sinan Ka- 


arından Hüray Erk tarafından tasarlanıyor. 


MİSAFİRLERİN GERİ 
DÖNÜŞLERİ, ÖDÜLÜN 
HABERCİSİ 


Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “Avrupa'nın En İyisi” ödülünün, yıllar süren çalışmalarının meyvesi olarak, Büyükyalı'nın hedefledikleri kalitede olduğunu gösteren bir mesaj olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Büyükyalı projesinin ilk anından beri, “verimlilik” ve fonksiyonellik? felsefesiyle “iyi yaşam' inşa etmek için çalışıyoruz. 
Her şeyi en ince detayına kadar planlıyoruz. Bütün bu emeğimizin somutlaşmış hali olan örnek dairemizin 'Avrupa'nın en iyisi” şeklinde takdir görmesi de bize doğru yolda ilerlediğimizi bir kez daha göstermiş oldu. Projeyi incelemek için gelen ve örnek daireyi gezen misafirlerden gelen geri dönüşler bu ödüşün habercisi oldu.” 


Proje, Golden Guartz ve Platinium Guartz olmak üzere iki farklı konseptte dizayn ediliyor. 
Sakinler yaşam zevkine göre isterse dikkat çekici Golden Guartz, isterse de sade ama şık Platinium Guartz konseptlerinden birini tercih edebiliyor. Her iki tasarımda da farklı yaşam tarzlarına ve mobilyalara uyum gösterebilecek dayanıklı ve nötr bir fon yaratan iç mimari ekibi, tüm dairelerde maksimum dolap ve depolama alanları oluşturarak lüksle birlikte fonksiyonel, zamana dayanıklı, verimli ve kulanışlı mekanlar üretiyor. 


Zamansız tasarım 

Büyükyalı İstanbul projesinin malzeme kullanımlarında, “konfor” ve “sürdürülebilirlik” ilkeeriyle hareket ediliyor. Doğru kalitede malzemeyi bulmak için çok ciddi bir araştırma ve zaman harcanıyor. Projede ortaya çıkarılmak istenen en önemli şey ise; her dairede ferahlık hissini yaratabilmek. Dairelerin giriş alanlarından itibaren geniş bir görüş açısına 


sahip olmasına ve ferahlık verecek şekilde planlanmasına özen gösteriliyor. Daireye girince manzaranın hemen algılanabilmesi için tavanlar standartlardan daha yüksek olarak projelendiriliyor. Kapılar da standart kapı yüksekliğinin üzerinde yapılıyor. Büyükya-I.da her yaşam biçimine uygun, maksimum verimli ve fonksiyonel alanlar tasarlanıyor. 
Mekanların ebatsal konforu ve fonksiyonel bağlantının güçlü olmasına dikkat ediliyor. 
Zamandan bağımsız olarak her dönemin ihtiyacını karşılayacak mimari anlayışla dizayn edilen projede, aradan yıllar geçse de değişen hayat tarzlarına uyum sağlayabilecek, kullanışlı daireler planlanıyor. 


Yaşam alanlarına ayrı önem 
Ebeveyn ve çocuk yatak odalarının tasarımında farklı amaçlı kullanımlara olanak sağlamak 


için yatak alanları ve çalışma alanlarının düzenine özellikle önem veriliyor. 


AKILLI EV 
ÇÖZÜMLERİYLE 
TASARLANIYOR 


Büyükyalı İstanbul'daki tüm daireler, “akıllı ev konseptinde hazırlanıyor. 
Projedeki akıllı ev sistemlerinde sade ve kullanışlı otomasyon sistemleri tercih ediliyor. Daire içindeki yaşam alanları aydınlatma armatürleri, motorlu perdeler ve ısıtma sistemi, otomasyon üzerinden kontrol edilebiliyor; böylece ev sahipleri, telefonlarından lambaları veya perdeleri açıp kapatabiliyor, ısıtma ayarları yapabiliyor. Daire geneli ısıtma sistemi otomasyondan kontrol edilebiliyor ve daire girişindeki touch panel üzerinden, sitedeki 

açık spor sahaları, çocuk oyun alanları gibi genel kullanım alanları izlenebiliyor. Daire girişindeki touch panel aynı zamanda interkom olarak da kullanılabiliyor. Akıllı telefonlarla otomasyona bağlı sistemler daireden veya dışarıdan kontrol edilebiliyor. 
Daire elektriği, buzdolabı hariç, evden çıkarken veya dışarıdayken kesilebiliyor. 
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Proje tasarımcılarından 
Hüray Erk, her iki konseptte de konutları ekonomik bir yatırım aracı yerine kişilerin yaşam tarzlarını ve sosyal ilişkilerini düzenledikleri alanlar olarak gördüklerini, planı iyi tasarlanmış bir konutun seneler sonra 

bile değişen hayat tarzlarına kolayca uyum sağlayabileceğini söylüyor. 


Ebeveyn yatak odalarında, yatak alanından ayrı olarak dinlenme ve çalışma alanları oluşturuluyor. Salonlarda kayıp alan olmaması- na büyük özen gösteriliyor. Denizkapı evleri banyolarında aynı anda aile bireylerinin kulanıma imkan tanımak için klozetlerin de ayrı bir kabin içinde olması sağlanıyor. Mutfakta en doğru çözümleri oluşturabilmek içinse projenin konsept aşamasında profesyonel, uluslararası mutfak firmalarıyla çalışılıyor ve en verimli yerleşime sahip dolap kullanımı kurgulanıyor. Mutfaklarda alan ve dolap kullanım kaybını önlemek için özel sürgü kapılar kullanılıyor. Mutfaklarda en dikkat çeken özellik ise; manzaraya bakan özel kahvaltı alanlarının oluşturulması. 


Ulaşım çok kolay 

Kara, deniz ve raylı sistem seçenekleriyle farklı ulaşım yollarını bir arada sunan Büyükyalı, marinası ve deniz shuttle'ları ile İstanbul trafiğine takılmadan istediğiniz yere kısa zamanda ulaşma imkânı sağlıyor. Büyükyalı'ya yalnızca 3 kilometre mesafede yer alan Avrasya Tüneli, projenin merkezi konumunu ve ulaşım kolaylığını güçlendiriyor. Büyükyalı sakinleri, yapımı devam eden Marmaray Zeytinburnu durağı sayesinde, şehrin tüm ulaşım ağlarına rahatlıkla bağlanarak, ulaşımda da 
olaylığa erişiyor.. Atatürk Havalimanı'na 10 
ilometre mesafede bulunan Büyükyalı, TEM, E5, Bakırköy ve Yenikapı İDO iskeleleri gibi önemli noktalara direkt bağlantı yollarına sahip merkezi bir lokasyonda yer alıyor. Büyükyalı, Tarihi Yarımada ve Topkapı Sarayı'na 8 
kilometre, Taksim Meydanı ve Nişantaşı'na 12 
kilometre uzaklıkta bulunuyor. 
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ARADIĞINIZ HER ŞEY 
BURADA 


Özlediğiniz sımsıcak semt hayatı, Taş Meydan'da yeniden hayat buluyor. 
Büyükyalı Taş Meydan'da aslına uygun olarak restore edilen tarihi binalarda; kültür ve sanat merkezi, moda tasarım atölyesi, müzik okulu, çocuk kulübü, restoranlar ve tasarım butikleriyle loft'lar bulunuyor. Meydanı canlandıran yemyeşil avlularda ya 

da havuz kenarında dinlenirken, Taş Meydan'da neleri keşfedeceğinizi keyifle düşleyebilirsiniz. Büyükyalı, gurme restoranları, sergileri, sanat atölyeleri, özel bahçeleri ve bisiklet yollarıyla, her yaştan semt sakinine iyi yaşamın kapısını aralayan aktiviteler planlıyor. Mahalle yaşamının bir parçası olacak ve semte spor kültürünü kazandıracak Büyükyalı Kulübü ise çocuklar ve büyükler için eşsiz fırsatlar sunmaya odaklanıyor. 
Büyükyalı Kulübü'nün altyapısı, temel dalların yanı sıra, yelken sporu, tenis, yüzme gibi alternatif branşları da içerecek şekilde hazırlanıyor. 
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PROJE | İSTANBUL 


BEYLİKDÜZU'NDE 


YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR 


Özyurtlar Holding, Avrupa Yakası'nın gözde lokasyonlarından 


Beylikdüzü'nde hayata geçirdiği Ödü! İstanbu! projesinde 


gerçekleştirdiği kampanyayla yatırımcılara oldukça uygun 


fiyatlarla yeni bir yaşam fırsatı sunuyor. 
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A m ya a iş 


İstanbul'un içerisinde adeta bir tatil köyü imkanları sunan Ödül İstanbul, ayrıcalıklı özellikleri ve avantajlı konumu ile konforlu ve huzurlu bir evin yanı sıra, yaşayanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yaşam tarzını yanı başlarına getiriyor. 


ugüne kadar 60 bin kişiyi ev sahibi yapan Özyurtlar Holding, 

İstanbul Beylikdüzü'nde hayata 

geçirdiği “Ödül İstanbul projesi için yeni bir kampanya başlattı. “Herkes Kampanya Yapar, Özyurtlar Holding Ev Sahibi Yapar” kampanyası kapsamında; yatırımcılar yüzde 5 peşinat ve şirket bünyesinde 60 ay vadeyle yeni bir ev sahibi olabiliyor. 


Ferah balkonlu daireler 

250 milyon dolarlık bir yatırımla Beylikdüzü'nde inşa edilen Ödül İstanbul, 39 bin 
561 metrekarelik bir arsa üzerinde toplam 
8 bloktan meydana geliyor. Projenin içerisinde 141, 241, 3*1 olmak üzere toplam 2 
bin 683 konut ve 102 ticari ünite yer alıyor. Ödül İstanbul'da daireler 64 ile 164 
metrekare arasında değişen boyutlarda dizayn ediliyor. Dairelerde tasarlanan ferah balkonlar, sakinlerin göz alıcı manzara eşliğinde keyifle vakit geçirmelerine ve günün yorgunluğunu atmalarına olanak sağlıyor. Özyurtlar Holding, sunduğu uygun fiyat politikasıyla yeni ev sahibi olmak 
isteyenleri hayallerine kavuşturuyor. 2019 
yılında teslim edilmesi planlanan projede 
141 daireler 219 bin TL'den, 211 daireler 
346 bin TL'den, 3*1'ler ise 524 bin TL'den 
başlayan fiyatlarla yatırımcıların beğenisine sunuluyor. 


Geniş sosyal alanlar 

Ödül İstanbul, içerisinde peyzaj düzenlemesi yapılmış 900 metrekarelik bir sosyal alan ve bin 550 metrekarelik bir gezi bahçesi ile toplam 2 bin 450 metrekarelik yeşil alan ve çocuk parkları barındırarak yaşayanları doğal bir park yaşamıyla bir araya getiriyor. Projenin sakinlerine sunduğu sosyal donatı alanları arasında ise; park alanları, yüzme havuzu, tenis, kortu, futbol sahası, basketbol sahası, fitness salonu, güzellik salonu, çocuk parkı, çocuk kulübü, parti salonu, resepsiyon hizmeti, 7/24 güvenlik hizmeti, açık-kapalı otopark, kafe ve restoranlar yer alıyor. 


Yüksek güvenlik hizmeti 

Projenin içerisinde yer alan mağazalar- da ise sakinler tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılama imkanına sahip oluyor. Ödül İstanbul, yaşayanların tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek mağaza ve dükkanların yanı sıra, keyifli sohbet edebileceği ve yeni lezzetler tadabileceği restoran ve cafeleri de içerisinde barındırıyor. Ödül İstanbul, yayalar ve araçlar için ayrı olmak üzere kontrollü geçiş noktaları, görüntülü intercom kamera sistemi ile yaşayanlara hem evlerinde hem de sosyal alanlarda güvenle faaliyetlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor. Yüksek güvenlik hizmeti sayesinde çocuklar sitenin oyun alanla- 


er anan m 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rında ve bahçede keyifle vakit geçirirken, aileler gözü arkada kalmadan rahatlıkla günlük işlerini sürdürebiliyor. 


Lokasyonun en değerlisi 

Beylikdüzü, Avrupa Yakası'nın mimari gelişiminin en yüksek düzeyde olduğu, gayrimenkul sektörünün nabzının tutulduğu ve her geçen gün yatırım değerinin arttığı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Beylikdüzü E-5 güzergahı, oturum için de son yıllarda en çok tercih edilen lokasyon haline gelirken Ödül İstanbul projesi hızlı gelişme potansiyeli ile çekim merkezi haline gelen bu bölgenin en eşsiz kısmında konumlandırılıyor. Beylikdüzü lokasyonunun en değerli projelerinden biri olarak öne çıkan Ödül İstanbul, şehir içi avantajlarını şehrin dışındaki huzurla bir araya getiriyor. Ödü İstanbul projesinden metrobüse ve otobüs duraklarına yürüyerek kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. Ayrıca Türkiye'nin ilk otomobil alışveriş merkezi Autopia'nın hemen arkasında inşa edilen proje, ticaret merkezlerine olan yakınlığıyla çalışanlar tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor. 


HEDEF; MUTLU EV 
SAHİPLERİ YARATMAK 


Özyurtlar Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, gerçekleştirdikleri kampanyayla ilgili olarak şunları söyledi: “Ev sahibi olmayı kolay hale getirmek üzere Ödül İstanbul projemizden daire almak isteyenler için yüzde 
5 peşinat ve 60 ay vadeyle 

konut alma imkânı sunuyoruz. 

Bu kampanya ev sahibi olmak isteyenlerin kaçırmamaları gereken bir fırsat. Bundan tam 27 yıl önce misyonumuzu 'mutlu ev sahipleri yaratmak” olarak belirleyerek yola çıktık ve aynı düşünceyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Tüm konut projelerimizde en önemli hedefimiz; her zaman en iyiyi, 

en kaliteliyi ve en uygun fiyatları sunmak. Hızlı gelişme potansiyeli ile çekim merkezi haline gelen Beylikdüzü'nde hayat verdiğimiz yeni projemiz “Ödül İstanbuP, bu bölgenin en değerli projelerinden biri olarak yükseliyor.” 
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DOĞANIN SESİNE 
KULAK VERİN 


Invest İnşaat, Ayazağa'nın en değerli arazilerinden birinde hayata geçirdiği karma yaşam projesi Vadikoru ile şehrin içinde huzur dolu bir yaşamın gerçekliğini ortaya koyuyor. 
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eliştirdiği kaliteli projeler ile gayrimenkul sektörünün öncü markalarından biri olan Invest İnşaat, Ayazağa'da inşasına devam ettiği yeni projesi Vadikoru'yu yatırımcıların beğenisine sundu. Ayazağa bölgesinin geliştiricilerinden olan deneyimli firma, bölgenin en nadide ve değerli arazilerinden biri üzerine konumlanan ve konut, ofis ve ticari alanlardan oluşan karma yaşam projesi Vadikoru ile şehrin içinde huzurlu ve ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. 


Üç tarafı orman 

Gayrimenkul sektöründe “güven”, “mutluluk” ve “kalite” ekseninde başarılı işlere imza atan İnvest İnşaat, Vadikoru projesini de bu üç temel ilke üzerine şekillendiriyor. 
Vadikoru, Ayazağa'da bulunan nadide arazilerden biri olmasının yanında sanayi dönüşümü olarak hayata geçirilmesinden dolayı da gayrimenkul sektörü için büyük bir önem taşıyor. Üç tarafı Belgrad Ormanları ile çevrili olan Vadikoru, 20 bin 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metrekare arsa üzerinde 5 blok halinde hayata geçiriliyor. Projenin 3 bloğu konutlara, 2 bloğu ofis ve ticari alanlara ayrılıyor. 200 milyon TL yatırım değerine sahip 
projenin içerisinde 242 konut, 84 ofis ve 12 
ticari ünite bulunuyor. 


Çevreyi koruyan proje 

Projenin konut blokları, 141, 241 ve 311 
daire seçenekleriyle alıcılara sunuluyor. 
Maksimum kullanılabilir alanlar sunacak şekilde geliştirilen Vadikoru'da konutların boyutları 67 ile 191 metrekare arasında değişiyor. Vadikoru'nun ofis bloklarında ise; her katın 6 bağımsız bölümden oluşması- nın yanında 133 ve 257 metrekare arasında değişen boyutlarda ofisler bulunuyor. 
Yola cepheli olarak tasarlanan 12 adet ticari birim, 278 ile 1.484 metrekar ğında değişen boyutlarda dizayn ediliyor. 
Vadikoru, tasarım ve mimarisinin yanında bulunduğu alan itibariyle de sakinlerine 


aralı- 


ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıyor. 


AVRUPA'DAN “EN İYİ 
OFIS MIMARISI”” ODULU 
Vadikoru'nun ofis blokları dünyanın en saygın ödülleri arasında yer 

alan International Property Awards 2017-2018'nin Avrupa ayağı olan European Property Awards'da ödüle layık görüldü. Uluslararası üst düzey gayrimenkul proje geliştiricilerini 

bir araya getiren ödül töreninde Vadikoru karma kullanım projesi, 
“En İyi Ofis Mimarisi” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin 
Uçar kazandıkları ödülle ilgili şunları söyledi: “Vadikoru, başından beri gözbebeğimiz dediğimiz bizim için çok önemli bir proje. Bu önemli projenin uluslararası arenada saygın bir ödüle layık görülmesi bizi 

mutlu etmenin ötesinde işimizi iyi yaptığımızın da bir kanıtı. Dünyanın dört bir yanından katılan projeler arasından sıyrılarak kazandığımız 

bu ödülle ülkemizin sektördeki başarısını uluslararası alanda da göstermiş olduk. 200 milyon TL'lik yatırım ile sanayi dönüşümü olarak geliştirdiğimiz Vadikoru projemizle biz; hem bölgeye hem yatırımcısına hem de sektörümüze kazandırmayı hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimizi yakaladığımızı düşünüyorum.” 


Ayazağa'nın geleceğine ve potansiyeline inanan Invest İnşaat, sektördeki yatırımlarının büyük kısmını bu bölgede ve çevresinde yoğunlaştırıyor. 


Toplam 85 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan Vadikoru projesinin mimari dokunuşları Türkiye'nin önemli mimari ofislerinden İki Design'ın da kurucusu olan Murat Kader tarafından gerçekleştiriliyor. Projede geniş cam yüzeyler, hem manzaranın keyfine varılmasına imkân vererek hem de güneş ışığının daha çok içeriye girmesini sağlayarak, enerji tasarrufuna ve dolayısıyla da çevreye katkı sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Vadikoru projesinde daireler lansman dönemine özel olarak 9 bin 500 TL metrekare fiyatıyla satışa sunuluyor. 


Dev peyzaj alanı 

Belgrad Ormanı'yla çevrili konumunun yanı sıra 6 bin 500 metrekarelik peyzaj ve sosyal yaşam alanına sahip olan Vadikoru, doğa ve şehir yaşamını bir araya getiriyor. Zengin donatı alanlarıyla sosyal hayatı yaşayanların bir adım ötesine taşı- 


yan projede alışveriş caddesi, açık-kapalı otopark, hamam, sauna, fitness salonu, yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahasıyla yürüyüş alanları ve çocuk oyun alanları yer alıyor. 


Merkezi konum avantajı 

Ayazağa bölgesi, Levent-Maslak-Nişantaşı gibi İstanbul'un merkezi noktalarının alternatifi niteliğinde bir lokasyon olarak ön plana çıkıyor. Vadikoru, İstanbul'un iş merkezi olarak öne çıkan, Maslak'ın komşusu konumundaki Ayazağa bölgesinde yükseliyor. Proje, Türk Telekom Stadyumu ve Seyrantepe Metrosu'na, ayrıca Invest İnşaat'ın da yatırımcısı olduğu Havaray ve Vadistanbul AVM'ye sadece 300 metre uzaklıkta konumlanıyor. Bunun yanında proje, Maslak'a ise 3 kilometre, İstinye sahiline 5 kilometre ve Göktürk'e 7 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 
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DOĞA VE KENT 
ARASINDA KÖPRÜ 
OLACAK 


Vadikoru, kullanıcıya ormanın huzurunu, dinamizmini ve enerjisini vermek ve şehir yaşamının içinde şehirden uzak bir hayat sunmak amacıyla hayata geçiriliyor. Ayazağa Cendere bölgesindeki sanayi dönüşümün bir parçası olan Vadikoru, bölgenin sanayi görünümünden kurtularak modern şehir yaşamının bir parçası olmasını sağlayacak olan projelerin başında yer alıyor. Doğa ve kent yaşamı arasında modern bir köprü olan proje aynı dili konuşan 

5 blok ile herkesin içinde var olmak 
istediği bir proje olarak farkını ortaya koyuyor. Tüm bunların yanında Vadikoru'ya, Anadolu ve Avrupa yakasındaki merkezi bölgelerden de kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. 
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Ankara'nın gözde lokasyonlarından 
Çukurambar'da hayat bulan Cubes Ankara, dikkat çekici mimari detayları, ayrıcalıklı özellikleri ve lokasyon avantajıyla hayalini kurduğunuz keyifli yaşam konseptini gerçeğe dönüştürüyor. 
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UZUN KONAKLAMADA 
DÜNYA LİDERİ 


Residence Inn by Marriott markası, Türkiye'deki büyüme stratejileri dahilinde 740'ın üzerinde otelle uzun konaklama segmentinde dünyada lider konumda oluşuyla dikkat çekiyor. Uzun konaklama talebini karşılamak amacıyla 

dizayn edilen marka, içinde ayrı yaşam, çalışma ve uyuma alanları bulunduran geniş suite odalardan oluşuyor. Tam kapsamlı mutfaklar, market alışveriş servisi, lobide yer alan 24 saat açık market ve ücretsiz kahvaltı hizmetleri ile Residence Inn by Marriott misafirlerin 

seyahat ederken zamanlarını daha iyi kullanmalarını ve kendilerini evde hissederek, refah içinde konaklamalarını sağlıyor. 
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ÜNLÜ MARKANIN 
İLK OTELİ CUBES 
ANKARA'DA 


Cubes Ankara projesinin otel bölümü için dünyanın en prestijli otel zincirlerinden Marriott International'ın Residence Inn 

By Marriott markası ile anlaşma sağlandı. İmza töreninde 

konuşan Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, “Bambaşka bir bakış açısıyla projelendirdiğimiz, mimarisinin sadece bugüne değil yarına da kalıcı bir iz bırakacağına inandığımız projemizde dünyanın sayılı otel markalarından biri olan Marriott International ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Uzun dönem konaklamalara uygun olarak geliştirilen özel bir konsept olan Residence Inn By Marriott, anlaşma ile birlikte Türkiye'deki ilk otelini Cubes Ankara'da 2019 yılında açacak.” dedi. 
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Cubes Ankara'da uzun dönem konaklamaların yapılması için tasarlanan yeni sistem ile toplamda 
TTO odanın olacağı oteldeki her oda suit konforunda özel olarak dizayn edilecek. 


ayrimenkul sektörünün önde gelen 

şirketlerinden Nuhoğlu, Dalgıç ve 

Lejant ortaklığıyla Ankara'nın merkezi bölgelerinden Çankaya'da hayata geçirilen Cubes Ankara, Başkent'in yeni çekim merkezi Çukurambar'a hareket kazandırmaya geliyor. 200 bin metrekarelik arsa 
alanı üzerinde inşa edilen Cubes Ankara, 2 
bloktan meydana geliyor. 85 bin metrekarelik kısmı satılabilir konut ve ofis alanına, 44 bin metrekarelik kısmı ticari alana ve 76 bin metrekarelik kısmı konut ve ofis alanına ayrılmış olan projede yaklaşık 1.000 adet ofis, konut ve değişen boyutlarda modüler bağımsız birimler yer alıyor. 


Yemyeşil kat bahçeleri 

Cubes Ankara'da; A Blok Konut ve Exclusive Rezidanslarına, B Blok ise ofis ve otel birimlerine ayrılıyor. Proje, yatırımcıların metrekareler satın alması yerine, ihtiyaçları ölçüsünde cube'leri birleştirerek kendi ev ve iş hayatını yaratmalarına imkan sunuyor. Buna göre; konut- ta 1650 metrekare, ofiste ise 1800 metrekare kat büyüklüğü ve 35 ile 180 metrekare arasında değişen modüler birimler yaratılabiliyor. 
Doğayla bir arada olmak, temiz havayı daha fazla hissetmek isteyenler için projenin içinde yemyeşil kat bahçeleri ve ferah teraslar yer alıyor. Projenin içerisinde farklı büyüklüklerde ve işlevlerde toplantı ve konferans salonları bulunuyor. Toplantılarında fark yaratmak isteyenler için hem dikey kat bahçelerinde toplantı yapma imkanı sağlanıyor, hem de şehrin zirvesinde toplantı yapmak isteyenler için kat bahçelerine business lounge'lar ekleniyor. 
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Cubes Ankara'da Dünya'nın en yüksek güvenlik teknolojisi kurularak retina okuma, yüz tanıma ve biyometrik imza gibi güvenliği maksimum seviyede tutacak sistemler oluşturuluyor. 


koşu parkuru olarak dizayn edilirken, yatırımcılar SKY GYM alanında günün her saati keyifle spor yapma ve stresten arınma imkanı bulabiliyor. Bu alanda danstan pilatese, kick-box'tan tai-chi'ye kadar her türlü spor çeşidi bulunuyor. Bunların yanı sıra, projenin Tl. 
katında bir de Yoga House oluşturuluyor. Ayrıca bu kata, biraz daha rahatlamak isteyenler için spora bambaşka bir bakış açısı getirecek, Ankara'nın en özel manzarasına sahip Relax Zone'u yaratılıyor. 


Cubes herkesi düşünüyor 

Cubes Ankara, şehrin içinde ihtiyaç duyulan tüm sosyal imkanları kendi içerisinde bir araya getiriyor. Projenin içerisinde; yöresel pazardan kuaföre, kuru temizlemeden terziye kadar birçok donatı alanı bulunuyor. Ayrıca projede parkların ve oyun alanlarının yanı sıra tasarlanan Kids Zone çocukların keyifli vakit geçirmelerine ve evlerine mutlu dönmelerine olanak sağlıyor. Evcil hayvan dostlarını da düşünen proje, içerisinde özel bir otel ve hastanenin yer aldığı Pets Zone diye bir bölüm barındırıyor. 
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Yeniliklere bir adım 

Ankara'nın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Cubes Ankara'nın içerisinde yeni şeyler keşfetmek isteyenler için birbirinden özel lezzetler sunan restoran ve kafeler de yer alıyor. Sağlıklı seçimler sunan zengin restoranlar, kısa kahve molalarına eşlik eden kafeler, sokak lezzetlerini barındıran özel alanlar isteyenlere öğle molasında, isteyenlere de akşamları hizmet verecek. Proje, atölye ve sergi amaçlı hizmet veren Art Zone Sanat Merkezi'nin yanı sıra konser, sinema, konferans, tiyatro ve daha birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Ayrıca Cubes'ün içerisinde 2 bin kişilik bir gösteri merkezi de yer alacak. Cubes Ankara'da otel işletme omurgasından yola çıkılarak yepyeni bir model tasarlanıyor. Buna göre gece gündüz vardiyalı çalışan; housekeeping, günlük temizlik, sekreterya, teknik servis, vale, güvenlik birimlerinin yer aldığı, geniş otoparkların oluşturulduğu, 7/24 hizmetin verildiği yepyeni bir sistem kuruluyor. Bu sistem sayesinde gereksiz harcamalar engellenerek, düşük aidatlı sisteme geçilmesi hedefleniyor. 


KENDİ CUBE 
KONSEPTİNİ YARAT 


Cubes Ankara'nın tasarımında, yenilikçi ve farklı bir mimari tarz 

ön plana çıkıyor. Bu sayede alıcılar projede metrekareler satın almak yerine, Cube'ler birleştirerek ihtiyaç duyulan boyutlarda kendi ev ve 

iş hayatını yaratabiliyor. Projenin içerisinde gökyüzüne yakın olmak isteyenler için “Sky Cube”, kendi özel Cube'ünü oluşturmak isteyenler için “Cube” ve “Double Cube”, rahatlığına düşkün, ferah yaşamı benimseyenler için “Loft Cube”, daha fazla alana ihtiyaç duyanlar için “Double Loft Cube”, 

doğayla iç içe olmak 

isteyenler için ise “Garden 

Cube” gibi konseptler oluşturuluyor. 


A li gi. ali e 


“14 milyar TL değere sahip olan ve yüzde 40'ı satılan Cubes Ankara, gerçekleştirilen yatırımı 9 yılda geri kazandırıyor.” 
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Ceylan İnşaat güvencesiyle Avrupa Yakası'nın kalbi Mecidiyeköy'de hayata geçirilen ZER Mecidiyeköy, merkezi konum avantajı ve ayrıcalıklı özellikleriyle yatırımcıları şehrin içinde keyifli bir yaşama davet ediyor. 


ayata geçirdiği nitelikli projelerle ev sahibi olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Ceylan İnşaat'ın kentsel dönüşüm projesi kapsamında Avrupa Yakası'nın merkezi bölgelerinden Mecidiyeköy'de inşa ettiği ZER Mecidiyeköy projesinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. ZER Mecidiyeköy, şehrin önemli ticaret ve kültür sanat merkezlerine olan yakınlığıyla ön plana çıkıyor. Mecidiyeköy'ün merkezinde inşa edilen ZER Mecidiyeköy, 4 bin 500 metrekarelik 


yaşama değer katan birçok proje hayata geçiren Ceylan İnşaat, tutkuyla insanların mutlu ve huzurlu yaşayacakları yaşam alanları geliştirmeye devam ediyor. Keyifli yaşam konseptiyle dizayn edilen ZER Mecidiyeköy projesi de zengin sosyal donatı alanlarıyla sosyal yaşamı sakinlerinin yanı başına getiriyor. 
Yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlayan ZER Mecidiyeköy'ün içerisinde; fitness, sauna, Fin hamamı, Türk hamamı, yüzme havuzu, otopark ve güvenlik hizmeti 


bir arsa üzerinde 12 katl 


geliyor. 176 lüks konuttan oluşan proje, 141, 24 


ve 311 daire seçenekler ğenisine sunuluyor. Pro 
76, net 59 metrekare, 24 


iki bloktan meydan 


w 


ELE 


iyle yatırımcıların beede 141 daireler brüt daireler brüt 120, net 


96 metrekare, 3*1 daireler ise brüt 170, net 125 


metrekare boyutlarında 


tasarlanıyor. 


gibi pek çok imkan yer a 


cidiyeköy'de de büyük s işkilerini tekrar canland gulamalar gerçekleştiriyo 


iyor. Ayrıca Ceylan 


İnşaat, her projesinde olduğu gibi ZER Me- 


itelerdeki komşuluk rma hedefiyle kurr. Proje kapsamında 


urulan sosyal alanlar, ailelere sosyal yaşam- 


da dolu dolu ve eğlence 


i zaman geçirebile- 


İhtiyaçlarınızı düşünüyor 

ZER Mecidiyeköy, modern yaşamın ihtiyaçlarına göre tasarlanan konseptiyle ön plana çıkıyor. Kalite ve güvenden taviz vermeden 


cekleri olanaklar sağlıyor. 


Kişiye özel planlama 
Şimdiden yüzde 20'sinin satıldığı ZER Mecidiyeköy'de yatırımcılara “Kişiye özel 
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İn ZER Mecidiyeköy'ü 2020 
yılının Mart ayında tamamlamayı hedefliyor. 
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Ceylan İnşaat, diğer projelerinde yaptığı gibi 
ZER Mecidiyeköy projesinde de 10 yıl boyunca ince yapıdan kaba yapıya kadar her malzemenin ve işçiliğin garantisini veriyor. 


ödeme planı' oluşturulabiliyor. Yüzde 45 
kâr avantajı sağlayan ZER Mecidiyeköy'de, yatırımcılara peşin fiyatına 60 aya varan vade seçenekleri ile 120 aya kadar alternatif, cazip ödeme koşulları ve taksit imkanı sunuluyor. Konforun ve huzurun yanı sıra kentsel dönüşümle birlikte bölgenin değer kazanmasına olanak sağlayacak proje, nitelikli özellikleriyle bölgedeki diğer projeler arasında farkını ortaya koyuyor. 


Avrupa Yakası'nın merkezinde yükselen ZER Mecidiyeköy, bulunduğu lokasyon avantajıyla hem ev sahibi olmak isteyenler hem de çalışan kesim tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor. Metroya, metrobüse, otobüs duraklarına ve çevre yoluna 250 metre mesafede yer alan proje İstanbul'un her bölgesine kolaylıkla ulaşım imkânı sunuyor. En önemli ticaret merkezlerine ve yaşam alanlarına yakınlığı ile sakinlerine altın lokasyon üzerinde şehrin cazibesini sunan projeden Trump Towers AVM'ye ve Mecidiyeköy meydana yürüyerek erişilebiliyor. Bunun yanı sıra, ZER Mecidiyeköy'den Nişantaşı'na, Şişli'ye ve Çağlayan'a 5 dakikada, Taksim'e, Beşiktaş'a ve Maslak'a ise 10 dakikada ulaşım mümkün. 


N 

Ceylan İnşaat'in projelerinde kullanarak marka haline getirdiği ZER kelimesi “altın” anlamına geliyor. Projelerinde Türkçe isim kullanmaya özen gösteren deneyimli firma, markalaştırdığı “ZER” konseptiyle altın değerinde projeler hayata geçiriyor. 
Müşterilerinin hayalini kurdukları hayatı gerçeğe dönüştürme amacıyla yapılar üreten Ceylan İnşaat, hayata geçirdiği tüm projelerde insan yaşamını kolaylaştıran, huzurlu ve güvenli mekanlar inşa etmeyi ilke ediniyor. 
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MUAMMER CEYLAN: 
“MARKA PROJELER 
ÜRETİYORUZ” 


Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Muammer Ceylan, ülkenin kalkınması ve uluslararası arenada marka olması için marka projeler yapmaya dikkat ettiklerini söylüyor ve ekliyor: “Marka şehirlere ulaşmak için “akıl? en önemli unsur. Bu nedenle markalaşan şehirlerimizi akılla inşa etmeliyiz. Teknoloji ve inovasyonu arkamıza alarak şehirlerin insan yaşamına uygun sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümlerini yapması gerekmektedir. Toplumun ve insanın yararına geliştirilecek Ar-Ge ve inovasyon destekli akıllı kentsel projeler, şehir uygulamalarının 

ana hareket noktası olmalıdır. Bu farkındalıkla inşaat sektörünün 

bir temsilcisi olarak Türkiye'nin markalaşması için özel ve kamu sektöründeki bütün temsilcilere büyük görev düştüğüne inanıyoruz. 
Bizim yaptığımız projelerin tamamı 
A Plus teknolojik projeler sebebi 

ise; bahsettiğim gibi gelecekte mimaride teknolojik kriterlere daha çok önem verileceği kanısındayız. 
Bu nedenle projelerimizde teknolojik yeniliklere önem veriyoruz. İnovatif çözümlerin insanların kent yaşamında hayatlarını kolaylaştırdığı bir gerçek. 
Mimarinin de bu yönde gelişeceği öngörüsündeyiz.” 
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Gök mavisiyle toprak yeşilinin buluştuğu, yeşili ayrı yeşil, havası ayrı hava olan Yeniköy Konakları, İstanbul'un merkezinde şehrin ışıltısına bir adım mesafede mutluluk dolu bir gelecek vaat ediyor. 


ayrimenkul sektörünün öncü firmalarından Emlak Konut GYO ve Yeni 

Yapı ortaklığıyla, İstanbul'un tarihle 

iç içe semtlerinden Eyüp'te hayata geçirilen Yeniköy Konakları, doğa ile bütünleşen modern mimarisi, geniş daire seçenekleri ve keyifli sosyal alanlarıyla yatırımcılara şehrin içinde alternatif bir seçenek yaratıyor. Satışları başlayan Yeniköy Konakları, 35 bin 856 
metrekarelik bir alan üzerinde, az katlı 10 blok halinde inşa ediliyor. Toplam 336 daireden meydana gelen projenin öne çıkan detayı ise; geniş balkonlara sahip olması. 


Geniş daireler 

141 dairelerin yer almadığı projede yatırımcılara tamamı geniş ve ferah şekilde tasarlanan 241, 311, 441 daire seçenekleri sunuluyor. Fark-Ii alternatiflerde daire seçeneklerinin yer aldığı projede konutların boyutları 85 ile 206 metrekare arasında değişiyor. İnşa çalışmalarının başlamasının ardından bölgedeki gayrimenkul yatırımcıları tarafından yoğun talep gören Yeniköy Konakları projesinde konutların yanı sıra 
12 adet ticari ünite de yer alıyor. 


Şehrin huzur hali 

Yeniköy Konakları, geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarıyla şehrin merkezinde, sessiz ve yeşillikler içinde ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Zengin sosyal donatı alanlarının yer aldığı projede, 8 bin 500 metrekarelik yeşil alanın arasında yürüyüş yolları, spor alanları ve parklar tasarlanıyor. Proje, sahip olduğu göz alıcı doğal ortamı ve özenle tasarlanmış bahçeleri ile şehrin içinde nadide bir atmosfer yaşatıyor. Yeniköy Konakları'nda çevre düzenlemesinden komşuluk ilişkileri- ne, yeterli sayıda araç kapasiteli otoparktan güvenliğe kadar her şey sakinlerin mutluluğu için özenle düşünülüyor. Projedeki 7/24 güvenlik hizmeti sayesinde yaşayanların huzuru hiç bozulmuyor, ayrıca yanı başlarında yer alan eğitim kurumlarıyla da çocukları kaliteli bir eğitim süreci geçirebiliyor. 2019 yılında hayatın başlamasının planlandığı Yeniköy Konakları projesinde avantaj içeren vade farksız satışlar başladı. 
Projeden ev sahibi olmak isteyenlere, 84 ay vade farksız ödeme seçenekleri sunuluyor. 


57|EXCLUSIVE HOME 


T 
(YA) 


KAPAK | İSTANBUL 


Avantajlı yatırım 

Geniş peyzaj alanları ve doğayla iç içe konumuyla öne çıkan Yeniköy Konakları, ulaşım açısından da son derece avantajlı bir noktada yer alıyor. Eyüp - Alibeyköy'de Hasdal ve TEM Otoyolu'nun yanı başında, Eyüp ile Göktürk'ün kesişim noktasında yükselen proje; 2 Metro hattı, tramvay hattı, planlanan 3 katlı tüp geçit gibi ulaşım hatarının merkezinde konumlanıyor. Bölgenin değişen çehresiyle birlikte Yeniköy Konakarı; üniversitelerin, öğrenci kampüslerinin ve hastanelerin çevrelendiği bir bölgede yer alıyor olması sayesinde yatırımcılara oldukça büyük yatırım avantajı sağlıyor. 


Kolay ulaşım 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM Otoyol bağlantılarına oldukça yakın konumda inşa edilen Yeniköy Konakları projesinden Türk Telekom Arena Stadı'na ve AKOM'a olayca ulaşım sağlanabiliyor. Proje, Levent ve Maslak'a 7 kilometre, FSM Köprüsü'ne 10 kilometre, Taksim'e TI kilometre, 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ise 12 kilometre mesafede konumlanıyor. Projeden ayrıca, Büyük İstanbul Tüneli, metro veya tramvay hattıyla da şehrin her noktasına rahatlıkla ulaşım mümkün. 


EMLAK KONUT 
GÜVENCESİYLE 


1953 yılından itibaren emlak 
sektörüne öncülük eden ve 

yön veren sektörünün lider markalarından Emlak Konut GYO, Eyüp'teki tek projesi olan Yeniköy Konakları'yla insan hayatına konfor katmayı hedefliyor. 
Çevreye duyarlı, modern kentler kurmak vizyonuyla hareket 

eden deneyimli marka, bu temel amaçla birlikte sektöre pek çok yenilik getiren uygulamaların da mimarı oluyor. Emlak Konut GYO, kuruluşundan beri artan ivmesi, insan odaklı kurum felsefesi 

ve geldiği noktadaki konumu itibariyle yarınlara güçlü adımlarla yürürken, kaliteli ve prestijli yapılar inşa etmeye devam ediyor. 
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Yeniköy Konakları'nın doğa ile iç içe konumu ve ağaçlarla çevrili atmosferi sayesinde yaşayanlara sadece kuş seslerine kulak vermek ve temiz havayı içlerine çekmek kalıyor. 
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Türkiye'nin en büyük mermer ocaklarından birine sahip olan ve modern teknolojiyle mermere hayat veren 
Temmer, bugün 
Türkiye'de doğal 

taş sektörüne yön vermeye devam ediyor. Kuruluşundan itioaren şirket odağına 'insan'ı koyarak üretim yapan 
Temmer Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Rüstem Çetinkaya 

ile markanın geçmişten bugüne bilinmeyenlerini konuştuk. 
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Etiler Show 


İnşaat malzemesinin kalitesi proje seçiminde şu anda çok önemli bir kriter değil. Çünkü hala 

arsa kazanıyor, hala rant kazanıyor. Projelerde inşaat malzemelerinin öne geçmesi için rant durumunun bitmesi lazım. 


emmer markasından biraz bahseder misiniz? Türkiye'de doğal taş sektörüne yön veren firmalardan biri olduğunuzu biliyoruz. Sektörde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz ve şu anda neler yapıyorsunuz? 
Temmer markasını 1998 yılında Afyon'da kurduk. Bilecik'te, kendimize ait ilk bej mermer ocağı yatırımını yaptık ve orayı Türkiye'nin en büyük ocaklarından biri haline getirdik. Yıllar içerisinde Afyon, Eskişehir, Muğla gibi Türkiye'nin önemli mermer rezerv alanlarında ocaklar açarak, ocak sayımızı 6'ya çıkardık. Aynı yıl sektördeki en büyük yatırımımızı gerçekleştirerek, Afyon'da toplam 107 bin metrekare alan üze- 


rinde, toplam 42 bin metrekare kapalı alana sahip, dünya standartlarında üretim yapan, dünyanın en büyük 3. entegre tesisini kurduk. Bu tesisi hayata geçirdiğimiz günden bu yana hem iç piyasaya ürün veriyoruz, hem de farklı ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Mermeri blok, levha ve ebatlı olarak üretiyoruz. Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu, Orta Asya gibi dünyanın birçok farklı bölgesinde yaklaşık 40 ülkeye ihracatımız bulunuyor. Pazar sayısını artırarak, ülkenin ihracat gelirlerini artırma konusunda bir strateji de sürdürmekteyiz. Hali hazırda ciromuzun yüzde 70'inden fazlasının ihracat olduğunu söyleyebiliriz. Çin başta olmak üzere tüm kıtalara satış yapıyor. 
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Markalı konut projelerinde rekabetin zorlu olduğu bir dönemdeyiz. Projenin lokasyonu, sosyal olanakları, firmanın geçmişi ve birçok unsur bir projeyi diğerlerinin önüne geçirebiliyor. Sizce Türk tüketicisinin gözünde kullanılan inşaat malzemesinin kalitesi proje seçiminde önemli bir kriter mi? 

İnşaat malzemesinin kalitesi proje seçiminde şu anda çok önemli bir kriter değil. Çünkü hala arsa kazanıyor, hala rant kazanıyor. Projelerde inşaat malzemelerinin öne geçmesi için rant durumunun bitmesi lazım. Rant bittikten sonra malzemede rekabet başlayacak. Geçtiğimiz 10-15 yıllık süre içinde projeler birbiriyle rekabete girseler de hala bir numaralı etken projenin konumu. Bu nedenle hala maketten ev satılıyor. Kimse evin içine bakmıyor, ya da kimse projenin şartnamesinde yazılı malzemeleri doğru düzgün incelemiyor. İnsanlar evin içindeki malzemeyle çok fazla ilgilenmiyor. 
Halbuki satın alınan ev bir bütündür, lokasyonu 


o kadar zamanı da evin içinde geçiriyor. Ayrıca evin tekrar satışı söz konusu olduğunda, ev bittiği için evin iç kalitesi de evin değeri açısından oldukça önem arz ediyor. 

Şirketinizin web sitesinden gördüğümüz kadarıyla Temmer olarak 40'ın üzerinde farklı projede ürünlerinizle yer aldınız. Türkiye'de mermerin kullanım tercihlerine ışık tutması açısından, size gelen müşteri talebi en çok hangi alanlarda yoğunlaşıyor? Ofisler, konutlar, villalar, oteller... hangisi mermeri daha fazla kullanmayı tercih ediyor? 

Web sitemizde sadece seçilmiş örnek projeleri yayınlıyoruz. Son 20 yılda yer aldığımız projelerin sayısını ben bile gerçekten bilmiyorum. Bize gelen müşteri talepleri en çok ofisler, villalar, rezidanslar ve 5 yıldızlı otellerde yoğunlaşıyor. Ofisler eğer ticari olarak üretilen ünitelerse, yani satılmak veya kiralanmak üzere yapılıyorsa mermer fazla tercih edilmiyor. Ancak içine giren firmaların tasarımcıları, özgün 


ne kadar önemli ise yaşam kalitesini yükselten en önemli unsurda evin yapım kalitesidir. İnsan ne kadar zamanı dışarıda geçirirse geçirsin, bir 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şekilde kendi tasarımlarını yaptıklarında ofislerde mermer kullanıyor. Konutlarda, villalarda, rezidanslarda, A plus insan grubunun mermeri 


Showroom 


“Satın alınan ev bir bütündür. Evin lokasyonu ne kadar önemli ise yaşam kalitesini yükselten en önemli unsurda evin yapım kalitesidir. İnsan 

ne kadar zamanı dışarıda vakit geçirirse geçirsin, bir o kadar zamanı da evin içinde geçiriyor.” 


izel 


— . 
a) ER, 
“Safi Holding oi 


tercih ettiğini görüyoruz. 5 yıldızlı otellerde ise ortak alanlardan ıslak hacimlere ve dış cephelere kadar mermerin birçok alanda daha sık kullanıldığını söyleyebiliriz. 

Global alanda Türkiye, doğal taş sektöründe rekabet üstünlüğüne sahip mi? 

Türkiye, doğal taş kaynakları zengin olduğu için global alanda fiyatla rekabet eden bir ülke. 
Kaliteyle ya da tasarımla rekabet eden bir ülke değil. Nihai ürünlerde fiyata dayalı bir rekabet içinde olduğumuzdan maalesef üzülerek söyleyebilirim ki; ürünlerimizi ucuza satıyoruz. 
Şirket olarak yeni dönem hedefleriniz arasında yeni yatırımlar, yeni proje ve ürünler bulunuyor mu? 

Yeni ocak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca İstanbul'da hayata geçirdiğimiz plaka galerimizi de bu yıl olmasa bile önümüzdeki senelerde daha da büyüteceğiz. Haliç Plaka Galerimiz, mimarlar ve proje geliştiricileri tarafından her geçen gün daha fazla ilgi çekiyor. Afyon fabrikamızda yeni bir teknoloji ile gerçekleştirdiğimiz yeni ürünümüzü de yakında Teme-Fit adı altında tanıtacağız. 


Rixos Bomonti 
(Cora Black) 
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Tümyapı güvencesiyle Kağıthane'de yükselen Porta Vadı, incelikli detayları ve avantajlı konumuyla bölgeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 


m —— i 
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Tümyapı gerçekleştirdiği tüm projelerde, merkezi lokasyonlarda konumlandırılmış, yatırım gücü yüksek ve yakın gelecekten ilham alan yaşam alanları tasarlama hedefiyle yola çıkıyor. 


O PEŞİNAT, 


Tümyapr'nın, 2018 yılının sonunda teslimleri gerçekleştirmeyi planladığı Porta Vadi projesinde konutların fiyatları 900 bin TL ile 
3 milyon TL arasında değişiyor. 
Basına tanıtımı yapılan Porta Vadi projesinde yatırımcılara 30 Mart 
2018 tarihine kadar “O” peşinat ve 
“O” faiz fırsatı ile peşin alımlarda yüzde 25 indirim ve şirket bünyesinde 36 ay vade seçeneği sunuluyor. 


ezin yaşam alanları inşa etme 

arzusuyla projeler gerçekleştiren Tümyapı, 2005 yılında Zekeriyaköy'de Doğa Evleri projesini ve 2011 yılında ise Hasdal'da yer alan Finanskent projesini hayata geçirdikten sonra, şimdi de İstanbul'un yeni cazibe merkezi Kağıthane'de inşa ettiği Porta Vadi projesiyle bölgenin enerji akışını değiştirmeyi hedefliyor. Cendere Caddesi'nde hayat bulan proje 165 milyon TL yatırım değerine sahip. 
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Karma yaşam projesi 

2017 yılında inşasına başlanan Porta Vadi 
projesi iş dünyasıyla prestijli yaşamı bir arada sunuyor. Belgrad Ormanı ve Sadabat Deresi'ne komşu konumda yükselen Porta Vadi, 
34 bin metrekarelik bir alan üzerinde hayata 
geçiriliyor. Konut, ofis ve mağazalardan oluşan bir karma yaşam projesi olarak tasarlanan projede toplam 75 konut, 166 ofis ve 20 
mağaza bulunuyor. Porta Vadi projesinde alıcılara farklı büyüklüklerdeki ofis ve mağazaların yanında, her kesime hitap edecek 141'den 


4*1e kadar farklı konut seçenekleri sunuluyor. Konutların boyutları 95 ile 310 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Projenin konut bölümünde, Belgrad Ormanı ve Sadabat Deresi tarafına bakan teraslı daireler ve çatıda büyük bir havuz tasarlanıyor. 


Her şey detaylandırıldı 

Tümyapı, Porta Vadi projesiyle bir evden ziyade yaşam alanı yaratıyor. Bu sebeple projenin akıllı alt yapı sistemlerine oldukça önem veriliyor. Porta Vadi projesinin zemin ve alt 


yapı konularında İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki en yetkin isimlerden danışmanlık alınıyor. Projenin zemin altında sağlamlığı artırmak amacıyla toplam uzunluğu 112 kilometreyi bulan beton kolonlar kullanılıyor. 
Ayrıca bloklar arası mesafesi 35 metre olan proje, bu yönüyle de birçok projeye nazaran daha ferah bir kullanım alanı sunuyor. Ortak alanlarında çevreye duyarlı aydınlatmalar ve yağmur suyunu depolayarak yeşil alanların sulanmasına olanak veren bir sistemin yer aldığı Porta Vadi'nin keyifli bir yaşam alanı ola- 


EV YERİNE YAŞAM 
ALANI 


Gayrimenkul sahibi olmak isteyenlerin beklentilerini karşılayacak projeler geliştirebilmek amacıyla Tümyapı'yı kurduklarını dile getiren Tümyapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Cavit Savcı, “İnşaat sektörü Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik büyümesinde büyük 

bir paya sahip. Sektör, özellikle sağladığı istihdam ve yarattığı çarpan etkisi ile ekonomiye olumlu katkılar sağladı. 2000 yılından itibaren Türkiye'deki inşaat sektörünün gelişimi, 250'ye yakın alt sektörün de ticaret hacmini olumlu yönde etkilemiş durumda. Ülkemizde son dönem yaşanan olumsuzluklara rağmen her sene yeni satış rekorları kırılıyor. Yerli ve yabancı yatırımcının ise gayrimenkule olan ilgisi devam ediyor. Ev almak isteyenler artık 

çok daha bilinçli hareket ederek hangi projeye, hangi şartlarla yatırım yapacağını biliyor. Biz de Tümyapı olarak, lokasyon, mimari, alt yapı ve fiyat kıstasını her zaman ön planda tutarak tüm paydaşlarımıza fayda sağlayacak projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz. İnsanlar artık sadece ev değil, yaşam alanı satın alıyor.” dedi. 


Tümyapı Yönetim 
,Kurulu Başkanı 
Cavit Savcı 


VORİA 
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Porta Vadi'nin kapıları alışveriş merkezlerine, toplu taşımaya, Belgrad 
Ormanı'na, ana arterlere, sanat, spor ve kültür merkezlerine açılıyor. 


rak hizmet vermesi için tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar planlanıyor. Projenin sakinlerine sunduğu sosyal donatı alanları arasında, eşsiz peyzaj alanları, çatıda açık havuz ve güneşlenme alanları, fitness merkezi, kapalı otopark ve güvenlik hizmeti bulunuyor. 


Modüler ofis tasarımı 
Porta Vadi projesinde konut sahiplerine sunulan konfor, ofis ve mağaza sahiplerine de sağlanıyor. Projede yer alan mağazalar, çift cephe ile hem caddeye hem de dere ve ormana bakacak şekilde tasarlanıyor. Metrekare fiyatı 
12 bin TL'den başlayan ofis ve mağazaların tavan yüksekliği 6 metreyi buluyor. Projede, 48 
metrekareden 2 bin metrekareye kadar değişen boyutlarda ofis alanları ve 115 metrekareden 873 metrekareye kadar farklı boyutlarda 
mağazalar bulunuyor. Ofis ve mağazalar, 550 
bin TL'den 20 milyon TL'ye kadar değişen fiyatlarla yatırımcıların beğenisine sunuluyor. 
Ayrıca projede ofislerin modüler tasarımı sayesinde 4 bin metrekare büyüklüğe kadar ofis planlaması yapılabiliyor. Konut, ofis ve mağazaların karmasından oluşan Porta Vadi projesi 
300 metreye sahip cephesiyle tamamlandığında Cendere Caddesi'ndeki en geniş cepheye sahip yapısı olacak. 


Maslak'a 2 dakika 

Porta Vadi; İstanbul'un merkezinde bir tarafı orman, bir tarafı Sadabat Deresi olan, huzuru bol bir alanda konumlanıyor. Haliç-Göktürk arasında yapılacak hafif raylı sistem (Dekovil Hattı) ve Hasdal-Ümraniye Tüneli'nin yanı başında inşa edilen proje, Dolmabahçe - Ayazağa Karayolu Tüneli, Hasdal-Ümraniye Tüp Geçidi, Havaray ve Metro gibi ulaşım akslarına yakın konumuyla da İstanbul'un her noktasına ulaşım açısından avantaj sağlıyor. 
Projeden Levent ve Maslak'a 2 dakikada erişilebiliyor. Ayrıca Porta Vadi, Türk Telekom Stadyumu, alışveriş, kültür ve sanat merkezlerine yakınlığıyla da dikkat çekiyor. 
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YURTİÇİNDE VE 
YURTDIŞINDA YENİ 
PROJELER GELECEK 


Tümyapr'nın gelecek hedeflerinden bahseden Tümyapı Yönetim 

Kurulu Başkanı Cavit Savcı, “Geliştirdiğimiz projelerde sosyal imkânların, ulaşım ağının ve ferah bir yaşam alanının ön planda tuttuğumuz özellikler olmasına dikkat ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda yine Kağıthane'nin gelişme aksında yer alan bir bölgede 

proje geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Yurtdışında ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Florida eyaletinde proje geliştireceğiz” dedi. 
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TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ TASARIM MERKEZİNE 


KAVUSUYOR 
0 0 
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KALİTEDEN 
ÖDÜN VERMEDEN 
BÜYÜYECEĞİZ 


“Tasarım Merkezi” olarak bundan sonraki süreçte vizyonlarının kaliteden ve nitelikli tasarımdan ödün vermeden büyümeye devam etmek olduğunu dile getiren 
Gönye Proje Tasarım ortakları, kendi mobilya ve aksesuar markalarını hayata geçirmenin 

ve uluslararası projelerde yer almanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu şu sözlerle vurguluyor: “Tüm bu süreçlere paralel olarak tasarım ekibimizi geliştirmek ve büyütmek istiyoruz. Diğer yandan üniversitelerle işbirliklerimizi arttırarak hem iç mimar adayları hem de yüksek lisans öğrencileri ile deneyimlerimizi paylaşmayı, belki öğretim görevlileriyle beraber düzenleyebileceğimiz atölye çalışmaları ile de desteklemeyi planlıyoruz.” 


Gönye Proje Tasarım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Tasarım Merkezi” ünvanının yeni sahibi oldu. 


hak kazanarak “Tasarım Merkezi” ünvanının sahibi oldu. 


önye Proje Tasarım, çözüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere Türkiye'de birçok projenin iç mekan tasarımla- 


Bakanlık Onaylı 
Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri gerçekleştirerek Türkiye'de “Tasarım Merkezi” 


rını gerçekleştiriyor. Mimar Yelin Evcen v İç Mimar Gönül Ardal ortaklığındaki Gönye Proje Tasarım, Bilim Sanayi ve Tek- 


noloji Bakanlığı" nın bir süre önce hayata geçirdiği ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet ede- 


belgesini alan 55. firma olan Gönye Proje Tasarım, aynı zamanda ülkemizdeki “Tasarım Merkezi” ünvanı almaya layık görülen 3. iç mimarlık firması olarak da dikkat çekiyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından (ĞUStOS 2016'dan bu yana uygulanan “Ta- 


bilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle ortaya koyduğu teşvik desteğini almaya 


sarım Merkezleri” teşviği, ekonomide katma değer yaratacak, uluslararası pazarda reka-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Gönye Proje Tasarım ekibi, tasarım sanatını insanların mutlu ve rahat yaşamasını sağlayacak ve tüm gereksinimlerini karşılayan mekânlar yaratacak şekilde gerçekleştiriyor. 


bet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler geliştirilmesini, özel sektörde ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılmasını ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istindamının artı- 


ruluşlarından itibaren tasarladıkları büyük çaplı projeler sayesinde çok hızlı şekilde büyüme gösterdi. Firmanın diğer ortağı İç Mimar Gönül Ardal, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen bu ünvanı alma serüveni hakkında şu detayları 


rılmasını desteklemeyi hedefliyor. verdi: “Büyüme sürecini hem şirketimiz, hem müşterilerimiz, hem de çalışanlarımız Estetik ve işlevsel açısından sorunsuz ve en verimli şekilde 


Gönye Proje Tasarım ortaklarından Mimar Yelin Evcen, Bakanlığın “Tasarım Merkezleri” projesinin, sunduğu avantajlar nedeniyle hedefleri yolunda önemli bir fırsat olduğunu ve bu ünvan ile tasarım faaliyetlerinin estetik, işlevsel ve yenilikçilik anlamında da Bazlı Değerlendirme Sistemi”ni hazırladık. 
tescillendiğini şu sözlerle ifade etti: “Süreç (Bütün bunları yaparken de birlikte belirleboyunca hem akademisyenlerden ve sek- odiğimiz hedefler doğrultusunda tüm ekibi- / 

tör temsilcisinden, hem de bakanlıktan al- omizin gelişimlerini takip ederek destekle- ie | 


geçirebilmek adına 2012 yılından itibaren danışmanlık almaya başladık. Zaman içinde beliren ihtiyaçlar sebebiyle, “Gönye El Kitabı”, “Verimlilik Değerlendirme Süreçleri”, “Proje Süreç Raporlamaları” ve “Proje 


dığımız, tasarımlarım 


işte doğru yönde ç bize göstermiş oldu. 


z ve kurduğumuz sis- 


temle ilgili pozitif geri bildirimler yaptığımız 


ok yol kaydettiğimizi 
Bundan sonraki süreç- 


te hak kazandığımız vergi avantajları ile tasarım personeli sayısı ve niteliğini arttırma, tasarım ekipmanları ve yazılımları yatırımını çoğaltma ve her zaman desteklediğimiz ve çok inandığımız eğitimlere yenilerini ekleyerek devam etme avantajlarımız olacak.” 


Sistemli çalışma önemli 


dik. Gerek toplu, gerek bireysel eğitimlerle yurtiçi-yurtdışı fuar ve etkinlik katılımlarısağladık. Bir yandan da teknik ihtiyaçlar sebebiyle “Gönye Çizim Standartları” oluşturduk. Tüm bu hazırlıklarımız, sistemli çalışmaya inanmamız ve sistemin getirdiği kolaylıkları fark etmemiz nedeniyle yapı dı. Tasarım Merkezi başvurusunda istenen şartlara baktığımızda da 4 yıldır yaptığımız çalışmalardan farklı bir şey olmadığ nı, zaten çalışma sistemimizin beklentileri karşıladığını gördük ve gerekli raporları 


5 


Gönye Proje Tasarım, 2010 yılındaki ku- o hazırlayarak başvurumuzu yaptık.” 
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GÖNYE PROJE TASARIM HAKKINDA 


Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal tarafından kurulan İstanbul merkezli iç mimarlık ofisi Gönye Proje Tasarım, çözüm ortağı olarak birlikte yol aldığı inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleri ile rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere bir çok iç mimari projeye imza atıyor. Tasarladığı mekanlarda yaşayacak kişilerin zevkleri, yaşam tarzları ve ihtiyaçları doğrultusunda başladığı projeleri, işverenin verilerine uygun olarak hazırladığı konsept sunumu, fiyat analizleri, uygulama projelerinin hazırlanması, proje imalat takibi, kalite kontrol süreci ve iş programı 

ile zamanında teslim etmenin önemini bilerek gerçekleştiren Gönye Proje Tasarım, projenin tasarım öyküsünden uygulamanın son noktasına kadar, bir yandan ince detaylarla oluşan konsept bütünlüğünü korumak için özen gösterirken diğer yandan da belirlenen maliyet hesapları çerçevesinde projeyi tamamlamak ilkesiyle çalışıyor. 


Mimar li 
Yelin Evcen 


İç Mimar 
Gönül Ardal 


İl 


iri 
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Üretimlerini hayal ettiği mekanlara işveren memnuniyeti ile sonuçlanan konsept 


ruhunu tattırma ve birbirini tekrar etmeyen kaliteli projelere imza atma hedefiyle gerçekleştiren Gönye Proje Tasarım, ele aldığı projeleri işlevsel ve estetik tasarım anlayışı'ile yönlendirerek sektörde fark yaratıyor. 
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LE Pei Markalar Hayatımıza e Değer Katar - Mı? 


Markalar var olmak için, yer aldıkları pazarların dinamiklerine, hedef kitlelerin beklentilerine, yaşam tarzı ve kullanım alışkanlıklarına uyum sağladığı sürece geleceğe yönelik adımlar atabilir. Steve Jobs'un söylediği gibi; “Başarılı bir markaya sahip olabilmek için öncelikle zamana ve ilgiye yatırım yapmalısınız. Nitekim markalar zamanın değişen havasına ve ekonomisine göre değişiklik gösterirler. Çünkü markalar, kendilerine göre değil tüketicilerin değişen duygu durumlarına göre zamandan etkilenir.” 
Bu doğrultuyJua markalaşma sürecinde farklı olan ve tüketicinin beğenisini kazanan başarıyı elde ediyor, ürününü kolay satabiliyor. 
Gayrimenkul sektörünün de son dönemde markalaşma yolunda attığı adımlar yadsınamaz boyutta. Sektör temsilcilerinin göstermiş olduğu çaba ile birlikte markalı gayrimenkule talep doğal olarak farklılaşıyor. Rakamsal veriler de 
markalı konutların diğerlerine göre yüzde 20 
ile 30 arasında daha değerli olduğunu ortaya çıkarıyor. Markalı ürün, kalitesi, üretim hızı ve teknik özellikleri dışında prestij olarak da algılanıyor. Markalaşıp bir konsept yaratmak tüketicinin güven ve sadakatini sağlama konusunda şirketlere kolaylık sağlıyor. Tüm bunların dışın-M a ika | | Ü rü n, da markalaşmak firmaya ayrıca uluslararası bili- 
, e ad ” nirlik, işletme kalitesi, uluslararası standartlar ve kalitesi, üretim hızı 


sürdürülebilir müşteri ilişkileri konularında da 


ve teknik özellikleri artı değer kazandırıyor. 
Ni Doğası gereği bir ürün/hizmet olan ve eş zadışında prestij manlı olarak bir yatırım aracı haline gelen, aynı 


zamanda bir toplumun alt yapısını oluşturan 


olarak da algılanıyor. ve endüstriyel bir sektör olma özelliği taşıyan M a ka aş | 0) bi İ gayrimenkul, gelişime açık ve yeniliklere olduk- 


k K ça elverişli. Demografik özellikler, ekonomik onsept yaratma değişiklikler ve tüketici beklentilerindeki hızlı 


tüketicinin güven ve farklılaşmadan direkt olarak etkilenen gayri-Na - menkul sektörü, doğru pazarlama stratejileri ve sadakatini sağla ma iletişim taktikleri ile markalaşma çalışmalarına 


açık olduğu sürece rekabet ortamını sıcak tu- 


KONUSU nda şirketlere tarak hem sektöre ivme kazandıracak, yabancı kolaylık sağlıyor. yatırımcının ilgisini çekecek hem de ülke eko- 


nomisine pozitif bir etki sağlayacaktır. 


Özlen ekgöz 
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HAVANIZ KONFORLU OLSUN 


Form VRF Sistemleri, Mitsubishi Heawy Airflex Kaset tipi 


lm le 2 


slm 


Klima ile yaşam alanlarınızın kalitesini yükseltin. 


itsubishi Heavy KXZ VRE Sistemleri tarafından geliştirilen 

Mitsubishi Heavy Yeni Airflex 

Kaset Tipi Klima, Airflex Kanat dizaynı sayesinde tavana paralel üfleme yaparak yaşam alanlarında hava konforunu maksimum düzeye çıkartıyor. Bu ayrıcalıklı özelliği ile dünyada bir ilk olma niteliğine sahip olan Mitsubishi Heavy Yeni Airflex Kaset Tipi Klima, 4 ayrı yöne üfleme özelliğine de sahip. Bu sayede Airflex Kaset Tipi Klima modellerinde her kanat birbirinden bağımsız olarak isteğe göre farklı açılardan ayarlanabiliyor. Yeni kaset tipi klimalar, opsiyonel olarak takılabilen hareket sensörü ile konforlu iklimlendirme sağlarken, insan yoğunluklarını ve hareketlerini algılayarak maksimum güç tasarrufu da yapabiliyor. 


Çevre ve kullanıcı dostu klimalar VRE sistemleri, yeşil bina konseptine uygun ola- 


rak inşa edilen ve LEED sertifikası almak isteyen binalara puan kazandırıyor. Mitsubishi Heavy Industries Grubu, Global 100 Endeksi-Sürdürülebilir Şirketler sıralamasında 66. sırada yer 


alarak klima sektöründe bu sıralamada yer alan tek firma olarak öne çıkıyor. Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına göre düşük CO? salınımıyla çevreyle ve kolay kullanımıyla da kullanıcıyla dost bir teknoloji olan Mitsubishi Heavy VRE sistemleri, 


tüm soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarınızı karşılıyor. 
Form VRE Sistemleri'nin Türkiye'deki tek yetkili 


distribütörü olduğu Mitsubishi Heavy Industries VRE klimalar, yüksek verimliliği ve geniş ürün seçenekleriyle otel, iş merkezi, rezidans, konut, hastane, okul projelerinde tercih ediliyor. 
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DOĞANIN KALBİNDE, 
SEHRİN MERKEZİNDE 
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Başkent'in gözde yerleşim bölgelerinden Beytepe'de 


hayat bulan Duru Beytepe, konforlu yaşamı doğanın 


iriyor. 
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am ona Yapı ve Safe İnşaat ortaklığı ile 

Ankara'nın Beytepe lokasyonunda 

hayata geçirilen Duru Beytepe, eşsiz manzarası, mimari özellikleri ve alternatif sosyal alanlarıyla keyifli bir yaşamın kapılarını aralıyor. 47 bin 276 metrekarelik bir arazi üzerinde yükselen ve toplam 
484 daireden meydana gelen Duru Beytepe, 
düşük konut yoğunluğu ile sakinlerine ferah bir yaşam imkanı sunuyor. Konut Kuleleri, Bahçelievler ve Bahçe Villaları olmak üzere üç farklı yaşam seçeneğiyle tasarlanan projede her aile tipine hitap edecek 241, 341, 441 
ve 511 daire seçenekleri bulunuyor. 


Şaşırtıcı detaylara sahip 

Projede bloklar yatay tasarlanırken, tüm daire tiplerinin salon, mutfak ve kış bahçesinin büyük peyzaj alanını görmesi hedeflenerek planlar bu mantıkla geliştiriliyor. 
Yatak odaları ise parsel dışındaki çevreye 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bakıyor. Yatay bloklarda dairelerden yangın merdivenine bağlantı kuruluyor ve her yatay bloktaki daireye yangın güvenlik holü bağlantısı veriliyor. Bu mekanlar kullanıcı için daireye ek bir kullanım alanı sağlıyor. 
Yatay bloklarda her daire tipine kış bahçesi olarak kapatılabilecek bir balkon alanı tasarlanıyor. Konut tasarımlarında kış bahçeleri ile dış mekan olabildiğince konutun içine alınıyor, büyük camekânlar ile peyzaj alanının hissedilmesi sağlanıyor. 


Duru Beytepe, sunduğu oyun alanlarıyla eskilerdeki saflığı ve güvenli yaşamı ifade eden “mahalle” kavramını yeniden canlandırıyor. 
Projenin içerisinde farklı yaş gruplarına göre kategorize edilmiş özel tasarım oyun alanları, çocukların keyifli vakit geçirebilmeleri için özel olarak tasarlanmış bir Ağaç Ev, içinde Güneş saati bulunan, teleskopla gökyüzü- 


ETETE ii 


Tona Yapı ve Safe İnşaat Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal, Duru Beytepe'de kusursuzlukla tasarlanan, günün yorgunluğunun ve stresinin atılabileceği sosyal aktivite alanlarının olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Yazlık Sinema ile nostalji rüzgarını yakalarken, Organik Hobi Bahçesi, Terapi Bahçeleri, Aromatik Bahçeler, Çim Amfi, Hobi Bahçesi alanlarında ise keyifle vakit geçirebileceğiniz alanlar oluşturduk. Bu alanları planlarken aynı zamanda evinize gelecek olan misafirlerinizi keyifle ağırlayabileceğiniz, toplantı odalarını ve davet salonlarını da unutmadık.” 


Duru Beytepe'de “0 toplam daire p sayısının yüzde 7 my 
40'ı yatay bloklarda toplanarak, proje olabildiğince yüks 

konuttan ayrışara 

yatay yapılaşmayı ** 
hissettirmesi 

amaçlanıyor. 


nü incelemeye imkân veren, çocukların eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olan özel bir gözlem meydanı, çocuklar ve yetişkinler için açık hava satranç meydanı, çocuklar için kumsal, evcil hayvan bahçesi ve kuş evleri, meyve bahçeleri, su parkuru, adrenalin ve denge parkuru, içerisinde hamakların, armut yer minderlerinin bulunduğu hem çocukların, hem de ailelerin öğle uykusuna yatabieceği keyif dolu bir siesta köşesi bulunuyor. 


Duru Beytepe, sağlıklı yaşama önem verener için özel olarak tasarlanan doğa alanları ile sooru keyifli hale getiriyor. Basketboldan futbola, tenisten bisiklet parkuruna kadar birçok imkanı bir arada barındıran proje yürüyüş, koşu ve bisiklet yolu seçenekleriyle sakinlerine doğa ile iç içe spor yapma alternatifi de sunuyor. Projenin içerisinde ayrıca sadece site sakinlerinin yararlanabileceği kapalı bir yüzme havuzu da bulunuyor. Bunun yanı sıra masa tenisi salonu, fitness center ve spa merkezi sakinlerin keyifle kullanabileceği alternatif spor ve sağlık alanları olarak 


ön plana çıkıyor. Projede yer alan spa merkezi; yaşayanların günün yorgunluğunu kolayca atabileceği sauna, buhar Odası ve Fin Hamamı hizmetleri sunuyor. Duru Beytepe, misafirleri için de konforu düşünerek estetiğin ön planda olduğu farklı bir yaşam yaratıyor. Buna göre; proje içerisinde özellikle hanımların gün davetlerine ev sahipliği yapan, misafirlerin kolaylıkla ağırlanabileceği bir davet salonu, şık tasarımıyla doğum günü, toplantı vb. organizasyonların yapılabileceği bir toplantı salonu ve çocukların bir arada ders çalışabileceği özel etüt odası tasarlanıyor. 


Stratejik ve eşsiz konumu sayesinde Duru Beytepe, yeşil alanlarla kaplı doğal bir yaşam sunarken, hayatın merkezinden de ayrılmıyor. Ufuk Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, TED Koleji gibi seçkin okulların ve LÖSEV Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi gibi sağlık kurumlarının merkezine konumanmış olan proje, Panora AVM ve Gordion AVM'ye de eşit mesafede yer alıyor. 


Tona Yapı ve Safe İnşaat kalitesiyle yükselen Duru Beytepe projesi, sunmuş olduğu kampanya seçeneği ile yatırımcılara kaliteli ve huzurlu bir yaşam vaat ediyor. Projeye dahil olmak isteyen alıcılara, peşin ödemede yüzde 20, lansmana özel yüzde 10 indirim, firma bünyesinde 
50 aya varan vade farksız ve kişiye 
özel ödeme planları ile 15 Şubat'a kadar avantajlı fırsatlar sunuluyor. 
Tona Yapı&Safe İnşaat sunmuş oldukları kampanya ile hem Ankara, hem de Türkiye ekonomisine kazanç sağlamayı amaçlıyor. 
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Ebruli Ispartaküle 
4*1 Örnek Daire 
Çocuk Odaâsı 


İÇ MİMARİNİN KURALLARI 


YENİDEN YAZILDI 


Genç ve dinamik kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olan Arkiteam Mimarlık, iç mimarlık alanının kurallarını yeniden yazıyor. 


ugüne dek onlarca başarılı projeye imzasını atan ve markalı konut üreticilerinin iç mimari çözümlerinde öncelikli tercihleri arasında yer alan Arkiteam Mimarlık, sektördeki faaliyetlerini her geçen yıl artırarak mimarlık alanında lider isim olmayı hedefliyor. Arkiteam Mimarlık, Emlak Konut GYO güvencesinde projeler geliştiren Cihan İnşaat, Sıtar İnşaat, Baş Yapı ve Torkam İnşaat gibi firmaların yanı sıra Artaş İnşaat (Avrupa Konutları) ve İhlas Yapı gibi gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarına iç mimari tasarımlarıyla özgün çözümler sunuyor. 


Başarı kaçınılmaz 

Genç ve dinamik mimari kadrosuyla başta satiş ofisi ve örnek daire çözümleri olmak üzere iç mimari alanında özgün projeler üreten ve çalışmalarının her aşamasında işverenini takımının bir parçası haline getirmeyi benimseyen Arkiteam Mimarlık, özgün ve modern tasarımlarıyla kısa sürede kendi alanında fark yarattı. Özgün tasarımları ve her projeye özel geliştirdiği konsept çözüm- Genç ve dinamik kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen markala- 


rından biri olan Arkiteam Mimarlık, iç mimarlık alanının kurallarını yeniden yazıyor. lerle konut üreticilerinin yanı sıra tüketici nezdinde de büyük beğeni toplayan Arkiteam Mimarlık, uluslararası arenada başarısını ödülle taçlandırdı. 
Konya'da hayata geçirdiği Tema Şehir satış ofisiyle, İtalya'da düzenlenen dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden A Design Award'ı kazanan Arkiteam Mimarlık'ın genç mimar ekibi, önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye yeni ödüller kazandırmayı hedefliyor. 


Referans kuvvetli 

Arkiteam Mimarlık tarafından gerçekleştirilen projelerden bazıları şunlar; Avrupa Konutları Yamanevler satış ofisi ve örnek daire tasarımları, Avrupark Hayat örnek daireler, Ebruli spartakule satış ofisi ve örnek daire tasarımarı, Vadistanbul örnek daire tasarımları, Bizim Evler Güzelce satış ofisi ve örnek daire tasarımları, Karat 34 satış ofisi, örnek daire ve lobi tasarımları, Avrupa Konutları Atakent 4 örnek daire tasarımı, Tema Şehir satış ofisi, örnek daire, lobi ve sosyal tesis tasarımları, Sofa Loca örnek daire ve lobi tasarımları. 


TÜKETİCİNİN 

NE ISTEDİĞİNİ 
GÖRMEK ÖNEMLİ 
Arkiteam Mimarlık Kurucu Ortağı 
Seda Dündar, projeleri ve satış ofislerini tasarlarken dikkat ettikleri noktaları şu sözlerle belirtti: “Yeni tasarım trendlerini sürekli takip ediyoruz. Günümüzde değişen konut konseptlerine paralel olarak tüketicilerin de talepleri çeşitlilik gösteriyor. Doğru lokasyonda, doğru daire seçeneklerini, doğru tüketici kitleye sunmak için 

önce tüketicinin neler istediğini öngörmek gerekiyor. Bu anlamda genç ekibimizle mimari çözümler sunmanın ötesinde güçlü bir 

pazar araştırması da yapıyoruz. 
Satış ofisi tasarımımızı belirlenen kitleye hitap edecek ve projenin konseptiyle bağdaşacak bir çizgide tasarlıyoruz. Bu noktada projenin konumu itibariyle sunduğu daireleri de en doğru şekilde çözümlemek ve yaşanabilir kılma amacıyla özgün iç mimari çözümleri oluşturuyoruz.” 
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exclusivehomes.com.tr 


EXCLUSİVE 


KENDİ UYGULAMASIYLA IPAD'DE 


(İ; azyk er ghz İlharz 


Dergimizi tüm platformlarda okumak için Apple Appstore'dan ve Turkcell Dergilik uygulamasından Exclusive Homes adı ile aratabilirsiniz 


Müşterilerimizin 


mutlu oluyoruz. 


Ceylan İnşaat olarak 37 yıllık tecrübemizi, yüzlerce yıllık komşuluk geleneğiyle harmanlıyoruz. 
Çünkü yapılarımızın kalitesi kadar siz ve aileniz için 

huzurlu bir yaşam alanı sunmak da vazgeçilmezimiz. 
İstanbul'un en cazip lokasyonlarındaki projelerimizi yakından tanıdığınızda ne demek istediğimizi 

daha iyi anlayacaksınız. 


ZER satış ofislerine sizleri de bekliyoruz. 


: MUHTEŞEM YENİ YIL KONUTLARI | KARTAL | LEVENT | GÖZTEPE | MECİDİYEKÖY | TUZLA MARİNA 


